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MHP VE ÜLKÜ 
OCAKLARININ 
3 AYLIK SİCİLİ 


SON ÜÇ AYDA PEKÇOK SALDIRI VE CİNAYET OLAYININ FAİLLERİNİN MHP ҮА DA 00р, ОСО GIBI ÖRGÜTLERİN ÜYESİ OLDUĞU TESBİT EDİL. 
DI. MHP'YE VE YAN KURULUŞLARINA AİT ВЇ-NALARDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYI-DA SALDIRI VE CİNAYET ALETİ BULUNDU. BU KONUDA BU GÜNE KADAR RESMİ MAKAMLARCA YAPILAN AÇIKLAMALAR, BU ÖRGÜTLERİN KA-PATILMASI İÇİN YETERLİ VERİLERİ ORTAYA 


KOYUYOR. 


11 Temmuz: Malatya'da Tekel 
tütün fabrikasında çalışan işçilerin bulunduğu bir minibüs aralarında Malatya ООР eski başkamnm da bulunduğu üç kişi tarafından ateş açıldı ve iki kişi yaralandı. DOD eski başkanı olaydansonra kaçtı. 


12 Temmuz: Ізрагќа'да meydana 
gelen olaylardan sonra 28 ООР” üyesi tutuklandı. Tutuklananlar cezaevin- de de olay çıkardılar. 


14 Temmuz: İstanbul Fatih'de bir 
kuyumcu dükkanımı soyarak 1 miyon lira değerinde süs takwı çaldığı iddianyla ООР İstanbul Şubesi eski başkarı Mustafa Verkaya gözaltma almdı. 

- Eskişehir Beylikahır OOD üyesi 
6 kişi, Beylikahur Halkevi üyesi $ ki- 
Şiyi taş, sopa, tabanca ile yaratadilar. 
Saldırganlar olaydan soura yakalandlar. 


17 Temmuz: Ağrı'da ОСО iiyesi 
bir kişinin arabasının bagajında çalı- 
$ır halde bir saatli bomba bulundu. 

- Gaziantep'de Büyük Ülkü Dernefö'nde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. 


18 Temmuz: Ağrı'da yakalanan 
060 пуей karakoldan kaçrıldı. 

* İstanbul Çubuklu ООР üyesi bir grup Büyükdere Gemisi'nde dağıtuklan bildiriyi almayanlara saldırd. 


23 Temmuz: KMaraş'm Afşin 
ilçede CHP'li bir kişinin evini yakan bir МНР1і gözaltına alındı. 


YURUYUŞ 


28 Temmuz: CHP Rize milletvekili Yılmaz Balta, kendisine ve ailesine yapılan saldırıyla ilgili olarak, saldırganların MHP milletvekili Sadi Somuncuoğlu tarafından korunduğunu açıkladı. Evinin duvarlarma' MHP, UGD vb. sloganlar yazanlardan bir kişiyi yakalayarak polise teslim etti. 


30 Temmuz: Kırıkkale'de çıkan 
olaylardan "MHP yanlısı 'ülkücü'lerin" sorumlu olduğu kaymakam vekili tarafından belirâldi. 


7 Ağustos: Iğdır'da çıkan olaylarla ilgili olarak Iğdır UOD Başkanı tutuklandı. 


8 Ağustos: Ankara'nn Mamak 
semtinde üç kişi belediye otobüsüne ateş açarak 2 kişiyi öldürdü. Olayn suçlularının MHP ile ilişkilerinin olduğu daha sonradan tesbit edildi. 


10 Ağustos: Кіз Öğretmenler 
Derneği'ne açılan ateş sonucu bir öğrenci öldü, olayla ügili olarak aralarınда ООР Başkanınm da bulunduğu Uç kişi yakalandı. 

- Niğde'nin Bor ilçesinde yapılan aramalar sonucunda MHP'li bir kişinin evinde dört tabanca, kamalar, boğma telleri, bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

- Bbistan'da yapılan aramada Ülkü-Bir eski başkanı tabancayla yakalandı. 

- Ankara'da otobüs kurşunlama olayıyla ilgili olarak Oreğil UOD eski başkan teşhis edildi ve aranmasma başlandı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan iki kişi de suçları itiraf ettiзы алги EYER 


11 Ağustos: Zeytinburnu'nda duvarlardaki yanları silen belediye memurları üzerine ateş açan kişiler MHP Zey únburnuilçe merkezine sığuıdılar. 
Yapılan aramada ilçe m&kezinde gizli bir geçit bulundu. Geçitte otomatik silah mermüeri bulundu. Ayrıca geçitten kaçmaya Çalışan ve memurlara ateş açtıkları belirlenen kişiler yakalandı. 


13 Ağustos: Zeytinburmı'nda po: 
lisle MHP'liler arasmda çatışma çıktı, üç MHP'li yakalandı. 

- Kastamonu Tosya ilçesinde çıkan olaylarla ilgili olarak aralarında MHP içe yöneticilerinden biriyle, 
UOD Başkam'nmda bulunduğu 33 
kişi tutuklandı. 


14 Ağustos: Balgat katliamıyla 0- 
gili olarak bir kişi yakalandı, evinde yapılan aramada çok sayıda silah, bomba yapınıda kullanılan malzeme ve MHP broşürleri bulundu. 


15 Ağustos: Balgat katliamı sarığı 
İsa Arman'ın evinde yapılan aramada güçlü bir telsiz bulundu, ayrıca Arman'ın ООР üyesi olduğu belirlendi. 


17 Ağustos: UOD'nin kapatılması 
üzeine Кӣвче bir grup Adliye ve kaymakamlık binalarını kurşunladı. 


18 Ağustos: Bir olaym samklarnı 
takip eden polis, Keçiören ООР şubesinde yaptığı aramada, aranan kişilerle birlikte, patlayıcı maddeler cle geçirdi 


- Kadıköy Kuşdili semtinde ikisi 
000 üyesi dört kişi bir otomobil çalarken suçüstü yakalandı. 


20 Ağustos: İki kişiyi yaralamaktan sanık olarak aranan iki kişi MHP Bakırköy ilçe merkezinde yakalandı. 

- Ankara Keçiören UOD'de yapılan aramada çok sayıda silah ve suç aleti ele geçirildi. 


23 Ağustos: MHP İl Başkanları 
toplantısmda MHP ile ilgili yazı yazan herkesin fişlenmesi gerektiği belirtüld ve karar altına alındı. 


Yürüyüş Avrupa Temsilciliği Coodiff-Boite Postale 42-1040 


Bruxelles 

Telefon: 230 34 72 

Banka Hesap No: 001-0414791- 
95 

Bruxelles 

Avrupa için УШК abone bedeli: 40DM 


dir. е 
МНР yada ООО, ОСО gi 


ların glacaktır. 


- Çeşitli olaylardan sanık üç UGD üyesi tutuklandı. 


24 Ağustos: Gümüşhane'de ОСО 
üyesi oldukları belirlenen kişiler CHP'lilerin devam ettikleri Şehir Ku-Jübü nü taşladılar, olayla ilgili iki kişi tutuklandı. 


25 Ağustos: Haruniye Düziçi Eğitim Enstitüsü'nü yakan ve tutuklanan iki MHP'li öğrenci suçlarını itiraf ettiler. 


28 Ağustos: İstanbul Maltepe 
UOD binamnda yapılan aramada bir 
şarjör, bir mermi kutusu bulundu, 14 
kişi gözaltına аша. 


31 Ağustos: İstanbul Pendik 
UOD'de yapılan aramada bıçak, demir çubuklar ve esrar elegeçirildi,10 kişi gözaltına alındı. 

- Zeytinburnu nda bir kişiyi düğü belirlenen bir MHP'li yakalandı. 


2 Eylül: Ankara Balgat olaylarmın 
sauğı olarak aranan bir ООР üyesi, Ankara'da meydanz gelen 16 olaya katıldığını itiraf etti. 

+ Çeşitli saldın olaylarma katılan ve aralarında MHP Çankaya Gençlik Kolları Üyesi bir kişinin de bulunduğu, üç kişiden oluşan bir gizli örgü otaya çıkarıldı. Böylece Mamak сlayları ile ilgili alarak tutuklananlarm вау 11 oldu. 


3 Eylül: Kayaş Köstence mahalleinde halktan zorla ООр уе para toplayan iki kişi yakalandı. 


7 Eylül: Adana'da CHP'li üç gence 
ateş eden ve bir kişiyi öldürenler, uпап MHP il merkezinde yakalandı. 


8 Eylül: MHP Kocamustafapaşa 
Gençlik kolları lokalini korumakla görevli olduklarmı söyleyen iki kişi otomatik silahlarla yakalandı. Sanıklar çeşitli suçlarmı itiraf ettiler. 

- İstanbul Tuzla UOD İkinci Başkanı ve yanındakiler bir kişiyi öldür düler ve olaydan sonra kaçtılar. 


9 Eyl: Elazığ olaylarındaki tutumu nedeniyle MHP'li Elazığ Belediye Başkanı hakkmda soruşturma açıldı. 


10 Eylül; İstanbul MHP Kocamustafapaşa Gençlik Kolları Lokali'nde kalan ve üç yıl ağır hapse mahkum oan bir kişi yakalandı. 


Başta Başbakan olmak (реге çeşitil hükümet yetkilileri, b güne kadar birkaç kez, saldırı ve cinayet olaylarıyla MHP ve о- nun Olkü Ocakları, ОСО gibi yan kuruluşları arasında ilişki bulunduğunu dile getirdiler. Başbakan Ecevit, geçtiğimiz Salı güпй yaptığı basın toplantısında, açıkça MHP'yi kastederek, bu partinin, saldırı ve cinayet olaylarındaki sorumluluğu açığa çıkùkça уеп! tertipler peşinde koşmaya başladığını ifade etti. 

Bütün bu ifadelere ve son açıklamalara rağmen, MHP'ye ve UOD, 060 gibi yan kuruluşlarına ilişkin hiçbir ciddi kovuşturma başlatılmamış, bu örgütlerin kapatılmasına yönelik hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Şimdiye kadar sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalar, bu örgütler hakkında у; manın başlatılıp faaliyetlerine son verilmesi Için dir. Bu girişimlerin başlatılması için daha da beklenilmesi еге! 
tiğine ilişkin hiçbir mazeretin haklı gösterilmesi mümkün deği 


uruluşların üyesi yada yöneticisi oldukları resmen saptanan kişilerin, sadece son üç ay içinde saldırı ve cinayet olaylarındaki rolüne ilişkin bilgiler aşağıda yer alıyor. Bu bilgilerin çok daha geniş ve kapsamlı olanlarının hükümetin elinde bulunduğuna kuşku yoktur. MHP ve yan kuruluşlarınınüzerine gidilmesinde gösterilebilecek her türlü tereddüt ya da gecikmenin ve bunun sonuçlarının sorumluluğu, ellerindeki bu bilgileri kullanmaya cesaret edemeyen resmi. makam- 


sal kovuştur- 


I düzey de- 


д 


12 Eyħil: TİP Kartal İlçe Başkam, 
Tuzla'da bir genç kızı öldürenlerin Pendik UOD'de üslenen 40-50 kişi olduğunuaçıkladı. 

- CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı POL-BİR üyesi polisler tarafndan dövüldüğünü açıkladı. 


18 Eyl: MHP Şişli Gençlik Kolu 


Başkanı ve üç arkadaşı yedi kişiyi öldürmekten sanık olarak ee 


15 Eylül: Aksarayda polise 
açanlardan birinin MHP il тегш kaçması üzerine binayı aramak yen pdimx Agah Oktay Gürer oldu. 
rı 
16 Eylül: Denizli Olkü-Bir 
ği'nde yapılan aramada dinam; kumları ve çeşitlisuç aletleri el rildi. MC döneminde Milli Eğiti; dürü olan Dernek şube başkam da üzerinde mermilerle yakalandı. 


20 Eylül: Manisa'da smava giren 
öğrenciler üzerine ateş açılman olayıyla ilgili olarak ООР” üyesi bir kişi belirlendi. 


21 Eylül: Uzerinde silahla yakalanan kişi MHP'li olduğunu ve MHP Gültepe lokalinde kaldığını söyledi. 


22 Eylül: Bergama UlkücüKöylüler Derneği Başkam hakkında silahla tehdit nedeniyle giyabi tutuklama kararı almdı. 


26 Eylül: İstanbul Vefa Lisesi 
Müdür Başyardımcısını öldüren ve оор İstanbul Şubesi eski başkam Mustafa Verkaya'nın kardeşi olan bir kişi iki arkadaşıyla, üzerlerinde çok yüksek tahrip gücü olan patlayıcı maddelerle yakalandı. 


27 Eylül: ОСО Genel Başkam ` 


Muhsin Yazıcoğlu, bir ике öne Sivas" da çıkan olaylara karıştığı iddianyla tutuklandı. 

- UOD Ankara Şubesi'nde yapılan aramada fünye ve dinamit bulundu. 


30 Eylül: MHP Gültepe lokalinde 
yapılan aramada gizli bir geçit bulundu, cinayet sarığı iki kişi yakalandi. 


1 Ekim: Bir süre önce İzmir'de çrkan olaylarla ilgili alarak OGD İzmir Şubesi Başkanı'nın da aralarında bu-Tunduğu 12 kişi tutuklandı. 

- Bursa'da CHP Gençlik Kolları lokallerine yapılan saldınlar sırasında yakalanan ОСО üyesi 14 kişiden üçü 


11 Eylül: Ankara'da Mamak Tepe; y рап. 


cik'e gitmekte olan belediye otobüsü” ne ateş açarak dört kişiyi öldürenlerden bir kişi daha Maltepe DOD'de yakalandı. 


- UGD tarafından görevlendirdiklerini açıklayan iki ОС” üyesi K Maraş'tan Ankara'ya 86 dinamit getirirken yakalandı. 
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Faşizme karşı mücadele Türkiye demokratik güçlerinin gündemine 8 
Ocak 1970 günü Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran'ın yaptığı basın toplantısında açılan kampanya ile girdi. Bu, Türkiye'nin daha önce demokratik bir ülke olduğu anlamına gelmiyor. Toplumsal yaşam 1925'lerdeki “Takrir-i Sükün"lu günlerden başlayarak kimi zaman en küçük bir eleştiri ortamına bile tahammül edilemeyen baskıcı, anti-demokratik iktidarlar döneminden geçti. Ama bu faşizm demek değiidi. Çünkü bilindiği gibi faşizm büyük sermayenin teröre dayanan diktatörlüğüdür. Büyük sermaye diktatörlüğü Бе, faşist idelolojiyle toparlanmış bir kitle tabanına dayalı olarak sürdürülen eylemler sonucunda gerçekleşebilir. İşte bu nedenle toplumsal bir olgu olarak faşizm sorunu 1970 yılından itibaren gündeme girdi. Çünkü Türkiye sanayii- nin gelişmesi ve büyük sanayi burjuvazisinin, egemen sınıflar ittifakı içinden sıyrılarak öne çıkması bu yıllarda gerçekleşti. 

12 Mart öncesinde faşist taban diğer gerici akımlardan bugünkü kadar 
ayrışmış ve kendi örgütlerini geliştirebiimiş değildi. Bu nedenle 12 Mart sonrası başlayan dönemde faşist eylem ve uygulamalar büyük ölçüde resmi güçlerce yürütüldü. Bu arada faşist kadrolar ve örgütler övülerek, desteklenerek, resmi devlet kadroları içine yerleştirilerek geliştirilmeye çalışıldı. 

12 Mart faşist uygulamalarına karşı kitleler tepkilerini başta AP olmak 
üzere öteki destekleyici sağcı partilere karşı yönelttiler. CHP 12 Mart'ı eleştiren bir parti olarak demokratik güçlerin güvenini ve desteğini kazandı. 

Dahasonra Кигиїап\1. MC iktidarı içinde yer alan MHP, kadrolarını geliştirebilmek ve faşist ideolojisine taban bulabilmek bakımından en büyük ilk olanağa kavuştu. Devlet kadroları içinde kimi işsizlere, lumpenlere iş bularak, kimilerine okuma olanağı sağlayarak, iktidar olmanın nimetlerinden yararlandı. Böylece, özellikle beklentilerin gelişmediği orta Anadolu kentlerinde ve büyük kentlerin kenar semtlerinde belli bir militan güce ve saldırı odaklarına sahip olmaya başladı. Demokratik güçlere yöneltilen yasal şiddet ve baskılar, faşist odakların eylemlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için kullanıldı. 
Bu dönemde faşizmin kendini devletle özdeşleştirmeye çalışması, en belli başlı uğraşı oldu. Faşist militanları "polise yardımcı güçler"' olarak göstermek istemesinin temelinde yatan olgu buydu. Çünkü faşist hareket böylece, devlete sahip çıkarak, olanaklarını faşist militanlar için kullanarak ve gitgide "devlet" haline gelerek, bilinçsiz kitleler üzerinde yürüttüğü faşist ideolojik saldırıya да maddi.bir zemin hazırlıyordu. 

Faşist güçler iktidar olmanın getirdiği kazançları 5 Haziran seçimlerin- de aldıkları oylarla bir kere daha gördüler. Ve gelişmeleri için yeniden iktidar olmanın olanaklarını zorlamaya başladılar. İkinci MC bu olanaklarını daha dz artırdı. 

MC şimdi iktidarda değil. Ne var ki, faşist güçler daha önce yuvalandıkları devlet kadroları içinden temizlenmiş de değil. Buna karşılık eskisi kadar devlet olanaklarını kullanamadıkları da bir gerçek. Faşist kadrolar devlet içinden uzaklaştırıldıkca kimi / olanakları da ellerinden gidiyor. Önce kolluk kuvvetlerini bildikleri gibi kullanamıyorlar. Sonra iş bulma ve yüksek tahsil yaptırma gibi olanakları da kullanamıyorlar. Kısaca iktidardan uzaklaştırılan faşistler kitle tabanını geliştirme olanaklarının önemli bir aracını da kaybetmiş oluyorlar. 

Bu anlamda CHP'nin iktidar olması demokratik bir kazanç. Ama faşist kadroları devlet içinden uzaklaştırabildiği, kolluk kuvvetleri içinden atabi!- diği oranda. Bu alanlarda çok ileri adımlar atılabildiği söylenemez. O kadar ki, kimi kurumlarda faşist işgal kırılmış bile değil. Polis ve özellikle MİT için-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MÜCADELENİN 
NERESİNDEYİZ 


YAVUZ UNAL 


1 узела з» а A EDİ 


deki kaynaşmalar günlük gazetelerin başlıca haber kaynağı halinde. Bu alanda faşist odaklar dağıtılmadığı sürece faşist saldırıların korunması da önlenemez. 
Nitekim önlenemiyor da. 

Diğer yandan faşist hareket kendi ü korumak için daha da güçlenmek zorunda. Güçlenmesi için de tek yolu var. Saldırılarını geliştirmek. İktidardayken kendisine dokunulmadığı sürece "barış çağrıları", "fikir tartışma- 
1" çağrıları yapabilen faşistler için şimdi tek yol sadece terördür. Girdikleri alanlarda tutunabilmek, "'yeşilhat"'lar çizebilmek, böylece her kesimi bölüp tehdit altına alarak, tabanlarını tutmak istiyorlar. Ne var ki, ortaya çıkarılan deliller ve yakalanan kimi sanıklar bu hareketin tabanı içinde de tedirginliklere ve bölünmelere yol açıyor. İşte "davadan döneni vurun" tehdidi bu kez öne çıkıyor ve faşist hareketin kendi tabanına karşı kullanılıyor. Son günlerde gazetelerde çıkan haberler ve yayılan söylentiler, faşizmin kendi tabanına yönelik tehdidin boyutlarının hayli yükseldiğinin açık işaretidir. 

Can güvenliği sorunu bugün her zamankinden çok daha fazla öne çıkmıştır. Geliştirilen faşist terör eylemleri, sonuçta bir iktidar boşluğu yaratmak amacına yönelmiştir. Sıkıyönetim çağrıları bu boşluğu güçlendirmek ve yaymak yapılmaktadır. Ne var ki MC içinde bir çatlak da su yüzüne çıkmıştır. MHP'nin sıkıyönetim çağrılarına karşın AP'nin buna katılmadığı, hatta kimi liderlerince sıkıyönetime gerek olmadığı açık açık dile getiriliyor. 
Bu türden demeçler AP'nin kongre öncesi durumuna bağlanabilir. Ama bu bile sıkıyönetimin AP tabanında gerektiği kadar taban bulamadığını göstermektedir. 

Ne var ki CHP iktidarı başarısızdır ve başarısızlığı daha geliştirilmek istenmektedir. Bundan sonraki seçimlerde eskisi kadar destek bulamayacağını söylemek ise bir kehanet olmasa gerektir. Demirel'in sıkıyönetime taraftar olmaması, "'bizden faşist, maşist olmaz" gibi sözleri ise, MHP'den kismen de olsa uzaklaşmaya başladığının bir kanıtı olarak görülebilir. Ve şimdiden hazırlanmaya başlanan senaryo ise CHP-AP koalisyonudur. 


Tüm bu gelişmeler CHP tabanını yerken, doğacak boşluk kısmen de olsa konumu değişmiş bir AP ile doldurulmak istenecektir. Böylece düzen daha güçlü bir tabanla yönetilmeye hazırlanırken, faşist terörün de devam edeceğinin kanıtları ortaya konmaktadır. 
ek istenen bu noktaya işçi ve emekçi sınıfların ve tüm demokratik güçlerin bugünden söylenecek sözleri vardır. Birincisi, artık soyut demokrasi vaadleri peşine takılabilecek ve bunları destekleyebilecek kişi ve güçler inandırıcılıklarını yitirmektedirler. İkincisi ve asıl önemli olanı, faşizme ve emperyalizme karşı mücadelenin sınıfsal ekseni daha çok belleğe yerleşmeye başlamıştır. Kısmen ve arızi olarak geriletilen kimi sendikalar ve demokratik örgütler içinde kısa zamanda yeni bir toparlanma gündemdedir ve bu perspektif büyük bir açıklıkla ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bu iki nokta emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin geleceğini belirleyecek en önemli sınıfsal eksen olacaktır. 

Bu mücadelenin odak noktası, işçi sınıfının politik hareketidir. Bu hareket, koyduğu teşhisler ve önerdiği çözüm yollarının doğruluğu ve geçerliliği ile gitgide gelişen bir ivme karga naktadır. Yanlışla doğru, gerileyenle ilerleyen her geçen gün birbirinden $, , maktadır. Sosyalist hareketten koparılmış "demokratlık", yerini, sosyalizme omuz veren anti-emperyalist ve anti-faşist olmaya bırakmaktadır. 

İşte toplumun geleceğini belirleyecek olan ve gelişen bu süreçtir. 
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| ya Başkanı Boran Esenboğa'da karşılanıyor 
Türkiye İşçi Partisi 
İl Temsilcileri toplanıyor 


Türkiye İşçi Partlai'nin 7. ЇЇ Temsilcileri Toplantısı genişletilmiş olarak 7 - 8 Ekim günlerinde Ankara'da toplaruyor. Yü-Tüyüş'ün geçen sayısında da belirtildiği gibi TİP İl Temsilcileri toplanın olağan giindem maddelerinin yanında, Merkez Yönetim Kurulu'nun karanyla başlatılan "üye kazanma kampanyası" konusunu da görüşüyor. Toplantının birinci gündem maddesinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı'nın yapacağı konuşma, davetlilere de açık olarak yapılıyor. Behice Boran'ın bu konuşmasının bir özeti, elinizdeki Yürüyüş'ün orta sayfalarında yer alıyor. 

TİP 7. Genişletilmiş İl Temsilcileri Toplantısı'na 48 il çevresinden gelen delegeler katılıyor. Parti'nin İl Temsilcileri Toplantılarına Tüzük gereği katılan İl Başkan ve Sekreteri'nin yanında, genişletilmiş olarak düzenlenen bu toplantıya katılacak olan ilçe başkanları (ya da sekreterleri) 219 ilçe örgütünü temsil ediyorlar. Bu arada, son yaz dönemi arasında yeni kurulan il ve ilçe örgütlerinin temsilcileri de bu toplantıda ilk kez temsil ediliyor- 


TİP İl Tefisilcileri Toplantısna katılmak üzere geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Ankara'ya gelen TİP Genel Başkanı Behice Boran'ı, Esenboğa Havaalanında çok kalabalık bir Partili ve taraftar topluluğu karşıladı. Genel Başkan'ı karşılayan topluluk Ankara İl Merkezi'ne kadar kendisine refakat etti. 

Faşist tumanışın yepyeni boyutlarla geliştirildiği günümüz koşullarında, Türkiye İşçi Partisi'nin, nicel ve nitel olarak hızla güçlenen bir örgüt yapısıyla toplanan İl Temsilcileri Toplantısı, işçi anıfının politik hareketinin günün en zor görevlerine hazır 


beklediğini kanıtlıyor. 
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FAŞİST 
MiHRAKLAR GÜÇ | 


DENEMESİNDE 


Faşist mihraklar son haftalarda çeşitli kollardan yeni bir huтис hareketine giriştiler. Bu buruç hareketi, birinci olarak, demokratik güçlerin faşist tarmanışa karşı yükselen tepkisinin üzerini kapatmayı, faşist hareketi kitlelerin gözünde güçlü göstermeyl amaçlıyordu. Bu, faşist hareketin, elinden kaçırdığı ya da yıpranan mevzilerini kitlelerin gözünde bir üstünlük görünümünü yaratarak telafi etme gereksiniminin sonucuydu. Fakat girişilen huruç hareketinin, işçi sınıfını, emekçi kitleleri ve demokratik güçleri gözdağıyla sindirme amacının dışında ve gerisinde, çok daha önemli bir hesap vardı: Demokratik güçler karşısında bir güç denemesinde bulunmak, kendi gücünü ve olanaklarını denemek. Açık ve gizli örgütleriyle faşist hareket, gerileyen mevzilerini geri almak ve korumak için, iktidarı ele geçirmeye yönelik son hesaplaşma için güçlerini deniyordu. 

Geçtiğimiz hafta faşist mihrakiarın güçler dengesini şiddet yoluyla kendilehlerine çevirmek ve böylece bütün kuvvetlerine nihai saldırı için işaret уеппеуе yönelik bu tür girişimlerine tanık 


oldu. Birbirini izleyen siyasal cinayetler, pervasızca sıralanan demeçler,kamuoyunda güdiimlü bir biçimde başlatılan tartışmalar, bu senaryonun perdelerini oluşturuyordu. 


12 MART ÖVGÜSÜ 


Faşist hareketin böylesi bir güç denemesine hazırlandığına ilişkin belirtiler son haftalarda kendisin! göstermişti. MHP'nin Başbuğ'u Türkeş, 17 Eylül günü, kontrgerillaya ve kontrgerillanın MHP'yle ilişkilerine ilişkin belli istihbarat örgütlerinden sızdınlan bilgileri bahane ederek bir basın toplantısı düzenledi. Türkeş, bu basın toplantısında kontzgeriila- ya ve diğer gizli faşist mihraklara sahip çıkmanın yanısıra, gelecekteki girişimleri için önemli Işaretler verdi. MHP'nin Başbuğ'u, gizli faşist mlhraklarla ilişkilerini 
gizleme telaşıyla, bir yandan 12 
Mart faşist girişimiyle hiçbir ilişkisl olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Fakat diğer yandan da şöyle diyordu: 

“Memleketimizin tehlikelerden kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmış olan 12 Mart milletimize ve dev- 


Perde, tedhişin kaynağını örtmeye yetmeyecek 


Bir ülke düşünün ki, İçişleri Bakanı kalksın “Tedhişin kaynağında kendisini milliyetçi sayan siyasal partiler vardır" desin ve ondan sonra sussun. Dahada ilginci œ ülkede basın bu İçişleri Bakanının bu sözlerini duymazlıktan gelsin ve "Haydi açıkla" demesin... 


Bu ülke Türkiye'dir, bu İçlşleri Bakanı İrfan Özaydınlı'dır ve bu basın da, iliği kemiği yerli, yabancı tekellerin çıkarlarıyla dolu ѕеппауе basınıdır... 

Bir ülke düşünün ki, İçişleri Bakanı kalksın bir bölge halkının kadın-erkek, çoluk-çocuk imhasını hedef alan bir “tatbikat” senaryosu düzenlesin ve ondan sonra sussun. Basın sussun. Ve o ülkenin işçi sınıfı partisi o İçişleri Bakanına hesap sorsun ve o da özel konuşmalarda sövgüler yağdırsın, sonra da kalkıp şu yanıtı ver sin: 

"Saldırganın, - halkımızın giysi, araç ve gereçlerini kullanabilecekleri dikkate alınarak senaryolar düzenlenmekte ve uygulanmaktadır...” 

İçişleri bakanı sirkatin söylesin ve ülkede iliğine kemiğine kadar provokasyon, tezgah ve burjuva bölücülüğe senaryosu- nun rolüne batmış ѕеппауе 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basını kulağının üstüne yaksın... 

Bu ülke Türkiye'dir. 

Bu İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'dır. 

Her ağzını açışta “silahlı sol silahlı sağ" amentüsü okuyan İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı' dır. 


Bu batak düşünce, kime, kimlere ne yarar sağlamıştır? 

Sıkıyönetime davetiye çıkaranlara, faşizme davetiye çıkaranlara... 

Ecevit hükümetinin 10'ncu ayında İçişleri Bakanı aramış taramış, terör, kan ve cinayet yollarının vardığı kapının üzerinde, sermayeyle beslenen parti ve yan kuruluşlarını bulmuştur, MHP ve yan örgütlerini... 

Ya "sol"'da?.. 

Sermayenin dolaylı-dolaysız, direkt-endirekt yol, yöntem ve yordamlarla ve provakasyon atar damarıyla beslediği, pıtrak gibi çoğalttığı ve desteklediği bir takım sapkınlıkları bulabilmiştir. 

Sorun da budur ya!.. 

Burjuva ideolojik beşinci 


kol ve Mahir Kaynak misyonlarıyla yüklü unsurların cirit attığı sermaye vitrini sistemli, kasıtlı ve bilinçli bir biçimde 


“sol” aksesuarla süslenmiş; işçi sınıfının, emekçi kitlelerin demokratik ve politik hareketi kitlelerin gözüne bu iğrenç vit rinin aynasıyla yansıtılmağa çabalanmıştır. 

Bay Özaydınlı, kan, şiddet, cinayet yollarında işçi sınıfının demokratik ve politik hareketini bulamamıştır. 

Sernaye basını ise işçi sınıfı mücadelesinin yollarına pis bombaları atmakta, bu aydınlığı, bu netliği, bu ışığı görememesi için kitlelerin gözüne mÜ akıtmağa çabalamaktadır. 

Bu misyonun önde geleni "Hürriyet" gazetesinin provokasyon, kışkırtma taktikleri doruğa varmıştır. 


Onun da amentüsü "Silahlı sağilahlı sol"'dur!.. 

Metin Toker'leriyle, Cüneyt Arcayürek'leri, Oktay Ekşi'leri ve Ülkü Arman'larıyla bu gazete tek bir gün, tek bir satır MHP cinayetlerinden söz etmemekte son derece ısrarlıdır... 

Bu gazete, işçi sınıfının partisi, silahlı iki faşistin cinayet avlağı yapılırken tek bir satır haber yapmazken, bu İçişleri Bakanı da, suskunlukta onunla ortaklaşmıştır. 

Özaydınlı kafasıdır bu tablonun halısı, 

Özaydınlı kafasıdır bu senaryonun perdesi. 

Bu perde, tedhişin kaynağını örtmeğe yetmeyecektir... 


Özaydınlı kafasıdır bu tablonun halısı 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letimize hayırlı hizmetler ifa etmiştir... 12 Mart'm milii bir ibtlyaçtan doğduğunu ve memlekete büyük ve yararlı hizmetler ifa ettiğini tekrar belirtmeyi bir görev biliyorum." 


"HAZIR OL" EMRİ 


Faşlst hareketin güç denemesi hazırlıklarının en açik son işareti. Ekim ayının ilk gününde Türkeş'in sıkıyönetime çağrı çıkarması oldu. Türkeş, yine bir basın toplantısında, Türkiye'de turmanan terör olaylarımn tek ilacının bir sıkıyönetim, daha da önemiisi, "selahiyetle birlikte sorumluluğunun da silahlı kuvvetiere devredilmesi" olduğunu ileri sürdü. Türkeş'in bu çağrısı, iki häf- ta önce Başbuğ'un 12 Mart'a düzdüğü övgüyü hem tamamlıyor, hem de gerçek anlammı teşhir ediyordu. Faşist hareket, en iyi savunmanın saldırı olduğu anlamını teşhir ediyordu. Faşist hareket, en iyi savunmanın saldın olduğu ilkesini kendine göre değerlendirmeye çalışıyor, bunun için de devlet aygıtına kümelenmliş faşist mihraklara 'Ћаzır ol" етгі çıkarıyordu. Bu, demokratik güçlerle son hesaplaşma için son güç denemesinin аçık bir belirtisiydi. i 

Faşist partinin silahlı kuvvetleri "çantada keklik" gibi göstermeye çalışmasının anlamı, birkaç gün sonra MHP'nin gayrı resmi organı Hergün їп sayfalarında kendisini gösterdi. İki ay kadar önce silahlı kuvvetlerin “Atatirkçülüğünün şapka giymekten ibaret olduğunu" ilan edip sonra Genel kurmay Başkanı'nın Bayram mesajı için övgüler sıralayan Necmettin Hacıeminoğlu, 4 E kim günü yeni bir yazı döşendi. 
Bu yazısında Haciemlnoğlu, ''огdunun siyaset üstü milli hüviyetini uzun müddet muhafaza edebileceğinin şüpbell görüldüğünü" söylüyor, yazısını şöyle bitiriyordu: 


"Demek ki Türk Ordusu siyasetçilere fazla yanaşan komutanları bünyesinde barındırmıyor." 

Hacıemlnoğlu'nu bu sözleri, açıkça, faşist partinin ordu içinde beğenmediği unsurları tehdit etme, kendi güçlerini bu unsurlaта karşı harekete sürme anlamını taşıyordu. 

MHP'nin Başbuğ'unun sıkıyönetim çağrısı, diğer Milliyetçi Cephe partileri tarafından bile temkinle karşılandı. Bu temkinin kuşkusuz özel nedenleri vardı. 
Bunlardan birincisi, söz konusu çağrının, bugün için özeilikle dar anlamda MHP'nin hesaplarını yansıtmasıydı. Bunun da ötesinde ömeğin AP'nin başı, yaklaşan Parti kongresi öncesinde, seçmen kitlelerinde ve bazı örgütlerinde tepki yaratabilecek böylesi önerileri bugün için duymazlıktan gelmeyi tercih ediyordu. Bİr Feyzloğlu CGP'si de, her dönemde her türlü olasılığa göre kendi konumunu hazır tutma politi- 


иеше тиши ШИС ТТАС ТАНЬ 


kasına uygun olarak, sıkıyönetm Için, “olabilir de olinayabilk de" tutumunu uygun buluyordu. 

Başbuğ'un sıkıyönetim çağrısnm anlamı, bir sonraki gün çok daha çarpıcı biçimde ortaya çıkacaktı: MHP İstanbul İl Başkam Recep Haşatlı, kendisini hesap sorma mevkiinde göstermek Için fırsat kollayan MHP'nin imdadıma yetişir gibi öldürülüyordu. MHP organının, “merhame- ün ve alicenaplığın sembolü" olarak gösterdiği Haşatı, Babıall basın çevrelerinde oldukça başka türlü tanınıyordu. Basın çevrelerinde belirtildiğine göre Haşatlı son zamanlarda АР' ye kapağı atma hazırlığı Içindeydi. Üstelik Haşatlı'nın, çok sayıda saldırı olayınaadı karışan oğlunu tesiim etmeye hazırlandığı da söylentiler arasındaydı. Bu veriler, Haşatlı'nın öldürülmesi- nin MHP'nin ekmeğine bunca yağ sürmesinin pek de rastlantı olmadığı konusunda önemli Ipuçları veriyordu. Bu ipuçları, yaygın bir biçlinde, "davadan döneni vurun’ talimatıyla ilişkili olarak yorumlanıyordu. 

Faşist parti, Haşatlı'nın öldürülmesini, ertesi gün İstanbul sokaklarında bir gövde gösterisi yapmanm bahanesi olarak da 


kullanma hazırlığına hemen girdi. Ne var ki Haşatlı için yapılan cenaze töreni, hiç de bu hazırlığın başarılı olduğu görünümünü vermedi. Cenaze töreni, sözde kalabalığıyla, başıbozukluğuyla tam bir fiyasko oldu. 

Faşist partinin, kendi güdümündeki gizli ve açık faşist mhraklara güç katmak ve "hazır ol" emri vermek için ortaya attığı “sıkıyönetim” ve "ordunun yönetime el koyması" çağrısı, yalnız onun için değerlendirilebilecek bir malzeme değildi. Bu çağп ve onu İzleyen llginç huruç bareketi, büyük sermayenin diğer huruç hareketi, büyük веппаyenin diğer politik güçleri Içbı de kendi önerilerini dayatabilmek için bir vesile oldu. Bir yandan CHP hükümetini bir sıkıyönetim ilanına zorlama ya da çekilerek yerine faşist bir darbe için ortamı hazırlama hesaplan- nın yanında önemli hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların başında, politik bunalımın kızıştığı her dönemde temcit pilavı gibi öne Sürülen CHP-AP işbirliği için koşulların hazırlanması geliyordu. 

Tercüman gazetes! sahibinin Капі, diğer bir deyişle, Tercüman'ın Almanya temsilelliğini yürüten ve MHP'nin bu iilkedeki faaliyetleriyle yakın ilişkileri ol-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Başbuğ giç denemesinde 


duğu belirlen kardeş Ilıcak'ın yengesi Nazlı Ilıcak, geçen hafta Perşembe ve Cums günkü yazılarını, CHP-AP işbirliğini açıkça savunmaya ayırdı. Bayan Ilıcak, Cuma günü, Demirel'in bir özel sohbette kullandığını açıkladığı şu sözlere de yer verme gereğini duydu: 

“Demokrasiyl kurtarmak mevzubahis olursa CHP ile işbirliği yapabiliriz." 

CHP-AP koalisyonu ya da işbirliği formülünün sıraya giren reklamcıları arasında, Hürriyet in bilinen yazarı Oktaş Ekşi de elik değildi. Fakat asıl ilginci, 


Haşatlı'nın cenazesinden hemen sonraki Hergün gazetesinde таlum Taha Akyol'un da "geniş tabanlı hükümet" korosuna katılmasıydı. Akyol şöyle diyordu: "Yeni bir hükümet Meclis'te geniş tabanlı çoğunluğa dayanarak kurulacak ve o zaman hesap ѕоculacaktır." 


İŞTE SİZE İHBAR! 


Akyol'un bu ifadeleri olağan sayılsa da, aynı yazısı hiç de olağan sayılamayacak tehditleri içeriyordu. Akyol, faşist hareke- 


Ulusal bağımsızlığımız üzerinde yeni oyunlar 


SALDIRI ÜSLERİNE YER YOK! 


Türkiye'de kapitalist yapıdan kaynaklanan ve emperyalizme bağunlılığın daba da şiddetlendirdiği toplumsal ve ekonomik bunalım, her geçen gün derinleşirken, ülkenin en önemli sorunlarından birisi olarak "атбагро"" sorunu gösterilmekteydi. Geçtiğimiz ay sonunda ambargonun kalktığı açıklandı. Ancak ambargo konusunda tartışmalar henüz sürüyor; şarth mi, şartaz пш kaldırıldığı tartışma konusu yapılıyor. 
Amacın ambargo konusunu kitlelerin önünde gerçek bir sorunmuşcamna. taze tutarak gerçek sorunları gözlerden kaçırma olduğu çok açık. Bu temel amaç yanında burjuva partileri ambargo konusunu kendi politik hesapları için de kullanmak istiyorlar. 

Ambargonun “kaldırma” kararından sonra gündeme giren bir başka konu da üsler sorunu. Bakanlar Kurulu kararıyla yurt topraklanmızda faaliyette bulunan saldırı ve casusluk üslerinin 9 Ekim tarihinden itibaren "geçici statüyle"' yeniden "'açılması"'nın kararlaştırıldığı açıklandı. 

Ambargo ve yurt topraklanmızdaki üsler sorununun kazandığı bu yeni boyutlar ülkemiz emekçileri, ilerici, antiemperyalist, sosyalist güçleri Için çok önemli ve değerlendirilmesi gereken perspektifler taşıyor. Saldırı ve casusluk üslerinin yurt topraklarından sökülüp atılması antiemperyalist mücadelenin, ulusal bağımsızlık mücadelesinin her zaman en başta gelen bir gündem maddesi olmuştur. Ancak yeni gelişmeler burjuva politikasının ve ideolojisinin kitleler önünde iflas ettiğini belgelemek açısından son derece önemlidir. Bu 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açıdan halkın "umudu" olmak iddiasındaki CHP iktidarmın ve onun "kişilikli ve onurlu"' yeni dışpolitika ve "ulusal güvenlik kavramı'nın kitleler için umut olmaktan çok uzak olduğunun bir kere daha belgelenmesi rinde de durulmalıdır. 


TARİH AFFETMEZ, 
TARİHİ KİTLELER YAPAR 


Bakanlar Kurulu kararıyla 
1975 yılında kapatıldığı iddia 
edilen ABD üslerinin "geçici" statüyle de olsa açılması çok dikkatli incelenmelidir. Herşeyden önce bu üslerin gerçekten kapatılıp, kapatılmadığı tartışma konusudur. Nitekim bu husus muhalefetteki burjuva partilerince de Başbakana hatırlatılınaktadır. MC iktidarıти üsleri gerçekten kapatmamış olmakla suçlayan Ecevit'in bugün bu üslerin "yeniden" açılacağını bildirmesi çok büyük bir çelişki değii midir? İkinci olaruk en azından bağlayıcı resmi belgelerde üslere temel olan 
1969 ikili anlaşmasının feshedilmiş olduğu açıklandığından, üslerin geçici bir statüyle açılmasının yasal dayanakları da bulunmamaktadır. Geçmişte CHP'nin muhalefet olarak iktidarlara yönelttiği anayasanın çiğnendiği suçlaması bugün kendi iktidarı için de geçerlidir. Ecevit'in yüzüne vurulan bir başka husus da muhalefetteyken üslerden söz ederken ikдаг olunca onun da Demirel gibi “tesis” demeye başlamasıdır. Bu olguları emekçiler degerlendirirken, muhalefetteki burjuva partilerinin karşı çıkış noktalarında öze ilişkin bir karşıtlığın olmadığını da saptamaktadırlar. Ülkenin emperya- 


list sisteme bağımlı kapitalist 


ilişkiler dışına çıkmasını amaçlamadıklarından öz olarak burjuva partilerinin bir farkı bulunmamaktadır. 


SALDIRI ÜSLERİ MEŞRULAŞTIRILMAK 
İSTENİYOR 


Bugün üslerin "geçici" statü de "açılmasının" anlamı her türlü yasal dayanaktan yoksun bu saldırı ve casusluk odakları- nın fiill durumlarına bir ölçüde dayanak kazandırılma çabasından başka birşey olamıyacaktır. Buna karşılık iktidar "savunma ve ekonomi” birbirinden ayrılamayacak iki kavramdır düşüncesiyle ABD'den ekonomik kredi olanaklarını zorlamak o istemektedir. Politik takıntılı her yardımda olduğu gibi bu kredi ve yardımların anlamı da kapitalist ekonomik yapının sorunlarını hafifletmek, ertelemek amacıyla yurt topraklarını yabancılara kiralamak, komşu ülkelerin tehdidi- ne katılmak, dünya barışını baltalamaktır. 

Üslerin "yeniden" açılırken sayılarında ve tanınan ayrıcalıklarda sınırlamalar getirildiği savı da geçersizdir. Nitekim serbestçe faalyet (sürdüreceği açıklanan üslerin hepsi daha önceden ABD makamlarınca talep edilen ve belirlenen üslerdir. Ayrıca, yurdumuzdan yapılan kaçakçılığın başlıca kaynaklarından olduğu saptanan Amerikalı personele tanınan posta ve gümrük kolaylıkları da tekrar yasal hale getirilmektedir. 

ABD'nin dayatması ile üslerin tekrar meşrulaştırılması girişiminin zamanlaması da Ecevit hükümetinin izlemek iddiasında bulunduğu dış politlka açısından çok talihsiz olmuş- 


tur. Bu talihsizliğin kaynağı da kuşkusuz böyle bir politikanın dayanmak istediği sınıfsal tabaru açısından temelde tutarsız oluşudur. Halk kitlelerine dayanmadan böyle bir politikanın izlenmesi nesnel olarak olanakazdır. 


BARIŞA KARŞI 
PROVOKASYON 


Bağlantısız ülkelere açılmak, onlarla ve sosyalist ülkelerle ilişkileri geliştinnek, yumuşama sürecine katkıda bulunmak iddiasında bir politika yürüttüğü söylenin bir hükümetin, BM Genel Kurulunun toplantıda olduğu ve dünyada barış ve yumuşama yönünde yeni girişimlerin yoğunlaştığı bir sırada üslerin açılma kararını vermesi en azından yumuşama sürecine karşı bir provokasyondur. Barış ve Detantı baltalayarak soğuk savaşı hortlatmak isteyen çevrelerin ekmeğine yağ sürmektir. Böyle bir politikanın uluslararası alanda yalıuzlığa mahkum olması doğaldır. 


Bütün bu gelişmelerin temeli, Ecevit iktidarının dış politlkasında da yönlendirmenin büyük sermayenin çizdiği doğrultuda hızla gelişmekte oluşudur. 30 Eylül tarihli yazısında genellikle büyük ѕеппауепіп görüşlerini yansıtan G. Civalıoğlu üslerin açılması konusunda "hukuk polemikleri"' açan çevrelere şaştığını açıkiarken, “çok etkin, çok güçlü bir propaganda mekanizmasının bu olayda Ecevit'in yanında yer almamasını ilgi çekici" bulmakta, “batıya yönelişleri sürdürdüğü oranda Ecevit'in aklı başında, sağduyu sahibi çevrelerde karşılaştığı tereddütler 


tin, başlattığı huruç hareketini sonuna götürmek için hangi hazırlıklar içinde olduğunu, "uygun" bir dille ilan ediyordu. Akyol, saldırıların hedefinin MHP olmadığını buyurduktan sonra şöyle diyordu: 

"Sıra öteki partilere de gelecektir. Orduya gelmiştir bile. 
Hatta CHP'nin anti-komünist mületvekilleri bile, eğer MHP'yi aşabilirlerse, kızıl terörün gündemine alınacaktır." 

Öteki partiler, ordu, "hatta'* CHP'nin anti-komünist milletvekilleri, acaba "kızıl terörün" (!) 
mü gündemine girecekti, yoksa faşist huruç hareketinin mi? Bu sorunun cevabını vermek ise, faşist mihrakların üzerine gitmemek için bin dereden su getiren hükümete ve onun İçişleri Bakaтипа düşüyordu! 

Faşist hareketin giriştiği huruç hareketi, onun gücünü değil, zayıf noktasını, daha açıkçası, emekçi kitlelerin önnüdeki yalnızlığını ve telaşını göstermektedir. Demokratik güçler, faşist ha - reketin bu zayıflığını teşhis edip gereği gibi değerlendirebildikçe, kitlelerin örgütlü gücünü faşizm tehlikesine karşı harekete geçirebildikçe, faşizmin inine takılmasını kimse önleyemeyecektir. 


azalabilir" demektedir. Cıvaoğlu devamla, Sovyetler Birliği ile “iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi, bu aşamada gerçekçi dış politikadır. O politika 


‚даһа sonra yeniden gözden ge- 


çirllebilir. Köprü aşılıncaya kadar..." diyerek Ecevit'in "Rp şilikil dış politikası"'na da ışık yakmaktadır. 


SOSYALİSTLER 
ULUSAL BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE DE 
EN ÖNDE YÜRÜYORLAR 


Ancak, emperyalizmin belirlediği alanda sürdürülen dış ilişkilerin Türkiye'nin ulusal çıkarlarına katabilecekleri hiçbirşeyi olmadığı gibi, kimseyi de bu denli "ince" politikalarla kandırmağa olanak yoktur. Ülkemizin ulusal bağımsızlıktan yana tüm güçleri ise bu politikaya karşı mücadeleyi her zaman başlıca görev bilmektedirler. Yurt topraklarunızda kesinlikle saldırı üslerine yer yoktur. 
Sosyalist ülkelerle iyi komşuiuk ve İşbirliği anlayışının geliştirilmesi ise ulusal çıkarlanmız ve dünya barışı için bir zorunluluktur. Sosyalistler bu amaçlarla verilen mücadelenin her zaman en önünde kararlılıkla yürümeğe devam edeceklerdir. 
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FAŞİST TERÖRÜN HEDEFİ 


Dinçer, Belediye işçilerine CHP üye kayıt formu dağıtıyor 


11 Aralık 1977 yerel seçimleri öncesinde gerek Ankara halkının, gerekse de belediye çalışanlarının sorunlarıyla ilgili büyük vaadlerle kendini öne çıkaran ve Dalokay'ın yerine oturan Ali Dinçer ve ekibi, görev başına gelir gelmez demokratlığını gösterdi. İşe, öncelikle daha önceki kadroları temizlemekle başlayan Dinçer ve ekibi, tim Belediye işyerlerinde adeta terör estirdi. İşçi, memur ve teknik eleman kıyımıyla demokratik kuruluşların tepkisini üzerinde toplayan Dinçer, aynı yöndeki çalışmalarını derinleştirerek sürdürüyor. 

Belediye işyerlerinde artık ilerici, demokrat, sosyalist çalışanların tümünün peşinde birer ihbarcı var." İlerici''yöneticiler aleyhinde söylenen her söz yeni bir kıyım için neden teşkil ediyor. Memurlar sürekli yer değiştirmelerle tedirgin edilirken işçiler de dolap aramalarla, ihbarlarla susmaya, sinmeye zorlanıyor. 

Bütün bunlar için araç olarak kullanılan kişiler çok ilginç. 
Bundan önceki dönemde gerici oldukları, faşist oldukları ayyuka çıkan kişiler, Dinçer, yönetimi eliyle sorumlu mevkilere getiriliyor. Ustabaşı, postabaşı olmak için başvurular için ilk kriter başvuranların iyi birer ihbarcı olmaları. İlerici, demokrat, sosyalist olarak tanınan kişiler ise dahabaştan şanslarını yitirmiş durumdalar. 

Belediye işyerlerinde sürdürülen baskılara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. CHP'nin üye kayıt yenileme çalışmaları ile birlikte Belediye işyerlerinde, özellikle EGO Otobüs işletmesinde de çalışmalar başladı. Dinçer yönetiminin atadığı atelye şefleri, merkez müdürleri, işçileri tek tek odalarına çağırıp önlerine birer CHP kayıt formu uzatıyorlar. Amirier, uzattıkları kayıt formunun doldurulmasının işçilerin lehine olacağını söylüyorlar. Gerçekten de böylesi bir koruma perdesi belediye işyerlerinde çalışabilmek için gerekli oluyor. Hele bir de bugünlerde yapılması beklenen toplu iş sözleşmesi eklenince bu daha da zorunlu oluyor. Çünkü işyerinde yetkili olan Genel-İş Sendikası Şube yönetimi de, işverenle elele vererek, sosyalist işçileri etkisizleştirme çabasını sürdürüyor. 

Siyasi iktidarıyla, yerel yönetimiyle artık CHP'nin ne olduğu, işçi ve emekçilere neler getirdiği iyice açığa çıktı. Demokratça sözler gerici uygulamaları örtemlyor. Sosyalist işçiler her türlü tehdide rağmen görevlerinin başındalar. 
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IŞÇİ 


YÜRÜYÜŞ ADANA BÜROSU 


Adana, yoğun bir işçi ve işgücünü satarak yaşayan emekçiler şehri. Sınıf çelişkilerinin son derece keskin olmasına karşılık, sınıf mücadelesinin her alandaki örgütlenme düzeyi henüz ilk basamaklarında. TİP'in örgütlenmesi de bu genellermede ilk basamaklardadır. Sarı sendikacılik, bu bölgede daha bir maskesiz, işlerini daha da açık görür durumda. Sınıf ve kitle sendikacısı olduğunu söyleyenler bazı alanlarda sarı sendikacılık yöntemlerini geliştiriyorlar. Bu durum da Adana'da işverenlerin daha. kıyıcı ve sert davranabilmesini getiriyor. Adana'da yüksek bir kıdemle emekliye ayrılan işçilerin sayısı - özel sektörde - parmakla gösterilebilecek kadar az. 
Bütün bunlar ise kendiliğinden mücadelenin örgütlü kitle mücadelesinin önüne konulmasına, bireysel terörizmin burjuvazinin ekmeğine yağ sürmesine en elverişli koşulları yaratıyor. 

MC döneminde okullar, yurtlar, bazı fabrikalar ve mahallelerde üslenen faşist militanlar başarılı olamamışlardı. Adana halkı tüm bu örgütsüzlük ve teröre rağmen sinmemiş, sınıf güdüsünden gelen ham bir anti-faşist potansiyele sahiptir. CHP hükümeti döneminde bütün kaypaklıklar ve yalpalamalara rağmen bazı yurtlar boşaltılabildi. Karanlık işlerin merkezlerine, yuvalarına, faşist katillere dokunulmadı. Ancak etkisiz de olsa, bu faşist yuvaların dağıtılması bile faşist hareketi belli ölçüde geriletebildi. 

Adana'da Eylül ayından bu yana faşist tırmanış özel bir boyut kazanmaya başladı. Adana' da köklü örgütlenmenin ve Adana'yı "düşürmenin" faaliyetleri başladı. Öğrenci hareketlerindeki militan, eli kanlı faşistler dışardan takviye edilerek programlı ve hedefli bir saldırı başlattılar. 
Daha önce kurulu bulunan, ama etkinliği olmayan faşist örgütler çalıştırılmaya başlandı. Şehrin merkezi yerlerindeki MHP, ÜGD 


SINIFI 


MİSK gibi faşist odaklar üs haline getirildi. İlerici kuruluşların ve halkın oturduğu yerler çeşitli adlar altında kullanılan üslerle kuşatılmaya başlandı. MC döneminde giremedikleri bir çok ilerici kuruluşun bu arada TİP'in de bulunduğu Cemal Gürsel Caddesi ve çeşitli yerler kuşatılmaya başlandı. Böylesi bir faşist kuşatma ile ilgili olarak CHP hükümetinin Valisine ilerici kuruluşlar tarafından yapılan tüm uyarıların ilgisiz kalması, faşistlerin cüretlerini daha da arttırdı. 
Son günlerde bir yandan faşistlerin (| ilericiler üzerindeki ölümle sonuçlanan sindirme hareketleri devam ederken, diğer yandan maocu ve goşist grupla- 


rın sorumsuz davranışları faşistlerin işini kolaylaştırmakta. Bundan iki ay önce ТЇР" bir arkadaşın bıçakla maocular tarafından yaralanmasıyla başlatılan "solcular" arasındaki kavga, geçen ay “Halkın oKurtuluşu"'ndan iki kişinin diğer maocu "Aydınlık" grubundan kişilerce bıçakla öldürülmesine kadar vardırıldı. 
Yine bunlara ek olarak GENÇ-ÖNCÜ yönetim kuruluüyesi Halil Başeğmez maocuların saldırısına uğradı. 


ADANA'DA BİR 
MALATYA—ELAZIĞ 
OLAYLARI 
TEKRARLANABİLİR Mİ? 


Faşistlerin ilericileri öldürme ve ilerici mevzileri kuşatma hareketleri devam ederken, kendilerini park ve kahve köşelerinde tatmin eden diğer goşist gruplar arasındaki sürtüşmeler de, burjuvaziye malzeme sağlayacak biçimler alıyordu. 

"““Sol"lar arasındaki bu sürtüşmeler devam ederken MHP'li fa- 


Öymen soruyor, 
Özaydınlı susuyor 


Avusturya Büyükelçisini karısına ve kızına yapılan saldırı, Büyükelçinin ailesinin bir cinayete kurban gitmesi, günlerce basını meşgul etti. Sansasyon basını bir yandan olayın failinin yakalanmasını isteyen, bir yandan da bu cinayetin bir rastlantı oldu-Bunu kanıtlamaya çalışan yoğun bir çaba Içinde göründü. Bu çabanın katilin yakalanmasından sonra bile eksilmeden devam ettiği gözlendi. 

Aynı cinayet, basının dosyayı açık tutma yönündeki yoğun çabasının yanısıra, polisin de olağanüstü bir uğraş içinde olduğunu gösterdi. Birkaç gün gibi kısa bir süre içinde katilinin yakalanmasının ötesinde, tanıklarla yüzleştirilmesi, olayın nasıl cereyan ettiğininin provasının yaptırılması ve tutuklanıp cezaevine gönderilmesi gerçekleşti. 

Benzer bir çaba ne sansasyon basını tarafından, ne de polis tarafından, örneğin Doğan Öz'ün katillerinin yakalanması için gösterilmedi. Oysa Doğan Öz bir Cumhuriyet savcısıydı ve bir Cumhuriyet Savcısının faşistler tarafından katledilmesi ise öyle sıradan bir olay değildi. Aynı şeklide günlük basının bir Mene: men savcısının dövülmesini, bir Altındağ savcısının tehdit edilmesini sıradan birer olay gibi geçiştirmeye çalışması da gözler: den kaçmadı. 

Küllendirilmeye çalışılan bu olaylara geçtiğimiz hafta içerisinde Örsan Öymen'in dikkatleri çektiği görülüyor. Öymen, Doğan Öz'ün katillerinin "birtakım gizli ellerin himayesi altında aylardır aramızda dolaştıklarına" dikkati çekiyor. Allağa olaylarında bazı faşistler için tutuklama isteyen Menemen savcısının nasıl olup da güpegündüz dövülebildiğini soruyor. Şentepe” de üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya adları karışan polisler için ceza isteminde bulundu diye de Altındağ savcısına "senin de leşini Doğan Öz'ün mezarının yanına göndereceğiz” yollu tehditler savrulmasını hatırlatıyor. 

Zaman zaman olayların Uzerine gitmekte son derece mahir olanlar ve Özaydınlı ise hâlâ susuyorlar.... 


| ЖИНИНЕ АРША Суў КА чоки гаг 


şist militanlar Elazığ, Maraş gibi illerden getirdikleri yandaşları- da desteği ile şehirde tam bir terör havası estiriyorlar. Son zamanlarda üzerinde en çok durdukları işyeri ise, Tekel Sigara Fabrikası. Bu fabrikada 1600 clvarında işçi çalışmaktadır. Çogunluğu ilerici olan işçilerin 250 
kadarı da MHP yanlısı. Bunların ancak 15-20'si eli kanlı faşistlerden oluşmakta. Eylül sonlarında bu fabrikadaki ilerici işçilerin sindirilmesi, tabanlarının diri tutulması amacıyla silahlı saldırıya geçildi. Fabrika dışından işçiler üzerine açtıkları ateşe yoldan geçen bir at kurban oldu. Bunun üzerine işçiler fabrikadaki faşist işçilerin atılması için direnişe geçtiler. Direniş akşamı fabrika- nın karşısında bulunan Tek Gıda İş Sendikası'nda toplanan işçiler 
üzerine açılan ateş sonucunda 4 
işçi yaralandı. 

İşler bu saldırıyla da kalmadı. 
Şehrin en işlek yerlerinde ve giriş çıkışlarında, gruplar halinde, ayrım yapmaksızın halkın üzerine saldırılmaya başlandı. Bir genç işçi bel kemikleri kırılınca- ya kadar demir çubuklarla dövüldü. Doktorlar ise koma halindeki işçiye menenjit teşhisi koydu. 

Aynı günlerde örgütlenme çalışmaları için Maraş'tan dönen Tekstil Sendikası Güney Bölge Temsilcisi ve TİP İl Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Uyar, sabaha karşı 0.4 sıralarında garajın önünden 25-30 kişilik bir gup tarafından zorla alınarak İhsan Onal Hastanesinde bir odaya kapatıldı, çeşitli hakaretlere uğradı. Üç saat tutulduktan sonra üzerindeki tüm evraklar alınarak serbest bırakıldı. Valiliğe tüm başvurular ise sonuçsuz kaldı. 

Faşist militanlar hâlkı sindirmek için değişik eylem biçimlerine başvurmaktadırlar. 28 Eylül 1978 günü MHP binasının karşısında bulunan, daha önce MHP üyesi iken'sonradan CHP'ye geçen Meziyet Sucukuğur'un Eczanesi "'Davadan Döneni Vurun" mantığı ile saldırıya uğradı. Eczanenin camları ve çeşitli eşyalar kırılıp döküldükten sonra, içerde bulunan bayan eczacı da dövüldükten sonra olay yeri terk edildi. Olayda kullanılan yöntem ise oldukça ilginç: Faşist militanlar, içlerinden birini, döver. 
gibi yaptp eczaneye saldırıp dagıtıktan sonra ise kovaladıkları 

ile beraber MHP binasına giriyorlar. Yine aynı gün gruplar halinde şehre dağılan faşist militanlar, Yavuzlar Mahallesinde de birini öldürerek, üstlerine, МНР' ye döndüler. Emniyet görevlilerine başvuru, alışıldığı gibi yine sonuçsuz kaldı. Aynı günlerde Yavuzlar Mahallesinde oturan TİP üyesi işçi Hüseyin Parmak'ın 
14 yaşındaki oğlu, bir arkadaşıyla sinemadan dönerken, 0.30 
sıralarında komşuları 45 yaşlarındaki Hayrettin Çelik adlı faşistin av tüfeği ile saldırısına hedef oldu. Saçmalar çocukları sıyırarak giriş kapısına isabet etti. Polise yapılan başvuru sonunda, saldırgan kısa süren bir göz altından sonra kefaletle serbest bırakıldı. 


İvmesi artarak sürdürülen faşist terör, daha sonra ilerici kuruluşların yöneticilerine yö- 


neltildi. 30 Eylül 1978 günü Maraş'tan dönen İGD Adana Şube Başkanı Hüseyin Güzel, evindeyken pencereden ateş edilerek öldürüldü. Evine tuzak kurularak öldürülen İGD Şube Başkanına awlan merminin nasıl bir tüfekten çıktığı hâlâ açıklığa kavuşmamıştır. Bilinen tek şey, sıkılan kurşunun normal tabanca ve tüfeklerin mermisi olmadığıdır. İlerici çevreler, merminin çok az "Кїї" tarafından kullanılan bir silahtan çıktığı kanaatindedirler. 

2.10.1978 Pazartesi günü, saat 13.de Numune Hastahanesinden alınan cenaze törenine 5000'in üzerinde ilerici, demokrat, sosyalist kişi ve kuruluşlar katıldı. 
GENÇ ÖNCÜ — İGD—- SGB 
Kurtuluş — Emeğin Birliği, DEV GENÇ — Tekstil Sendikası gibi birçok kuruluşun kendi pankartlarını açarak yürüdükleri cenaze töreni, bir kaç sorumsuz grubun provokatif nitelikte slogan atmasının dışında anti-faşist bir gösteri niteliğindeydi. 


FAŞİSTLERİN OYUNU 
BOZULACAK! 


Faşistlerin yakın illerden getirdikleri silahlı güçlerinin de desteği ile estirdikleri terör, Adana'yı bir Malatya, Elazığ, Sivas yapamıyacaktır. Adana sayılan ilerden farklı emekçilerin yoğun olarak bulunduğu bir sanayi şehridir. Ayrıca tarımda kapitalist üretim ilişkileri ileri boyutlarda gelişkin olduфи için ağa, aşiret ilişkileri yoktur. Kapitalist üretim ilişkilerinin tarımda ve sanayideki gelişkinliği geri üretim biçimlerinden kalma üst yapıyı büyük ölçüde çökertmiştir. Emek-sermaye çelişkisi haline gelmiştir. Bu yüzden Sivas, Malatya, Elazığ olaylarında oynadıkları oyunun maddi temelleri yoktur. Alevi-Sünni gibi mezhep, Kürt-Türk-Arap gibi etnik grupları birbirine karşı kullanamamaktadırlar. 


Faşistlerin şehrimizde terör 


estirmelerinin nedeni tabanlarını kaybetme kaygusundan kaynaklanmaktadır. MHP son genel seçimlerde ilimizden 51000'in üzerinde oy aldı, ancak bu oyların çoğunluğu faşist demagojilerle aldatılmış, kırsal kesimin aldatılmış orta tabakalarından, yoksul ve işsiz kesiminden oluşmaktadır. Bu oyların çok az bir miktarı kemikleşmiş faşist militanlara aittir. Bunu yerel seçimlerde MHP'nin 26000 civarında oy alması doğrulamaktadır. MC hükümetinin değişmesiyle büyük kapasiteli işletmelerde çalışamaz hale gelen, MHP aracılığı ile işe 


m 


bir çaba daha 


olarak işçi уе. 


Tahalali yol telaşın karmaşası: Kitlelerin gözüne girmekiçin boşuna 


giren işçiler arasında belirgin bir sinme ve siyasi yön değiştirmeler görülmeye başlanmıştır.Bu gerilemenin farkına varan faşistler, kendi tabanlarındaki kaymayı önlemek ve militanlarını diri tutmak, işçi ve emekçi kesimlerdeki anti-faşist direnci kırmak 


Ankara'da geçtiğimiz aylarda başlayan "Otobüs tahsisli yol"u benzer çalışmalarda görülmeyen bir süratle ilerliyor. Gündüzleri süren çalışmalar geceleri de pro- 
| jektörler altında devam ettirilerek yolun bir an önce bitirilmesi için her çaba sarfediliyor. Bu arada Ankara Belediyesi yolun birinci bölümünü de bir törenle hizmete açtı. Ayrıca dağıtılan bir tarutıcı broşürle bu yolun faydaları duyuruldu. 

Tahsisli усі konusu bundan aylarca önce ortaya atıldığında belki de bilinçli olarak üzerinde fazla tepki toplamadı. Ne kamu kuruluşlarından ne üniversitelerden bu konuda olumlu ve de olumsuz bir tepki gelmedi. Herkes susup beklemeyi tercih etti. 
Daha sonra yol çalışmaları, ilerlemeye başlayıp, yaya kaldırımları daraltılınca ve bunun için de oldukça yaşlı ağaçlar kesilince ilk tepkiler gelmeye başladı. Yazık olmuştu o ağaçlara! Bu tepki 


——— 


Ankara'da tahsisli 


TACIS IANO MEA E 


Dışişleri Bakaw Gündüz Ökçün geçtiğimiz hafta Salı akşam; BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Ökçün, konuşmam- da, bir dizi konunun yanında Orta Doğu sorununa da değindi. 


Ne var ki Dışişleri Bakam, sözlerinin 


bu bölümünde İsrail ile 


Mısır arasında yapılan Camp David anlaşmalarından açıkça söz 


etmekten kaçındı. 


Ökçün, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu sorunuyla igi- li 1967 ve 1973 tarihli kararlarına ve bu kararlardaki ilkelere atıfta bulunduktan sonra şöyle dedi: “Türkiye yukarda belirt- . 
tiğimiz etkenleri gözönünde tutacak bir çözümü sağlamak için girişilecek her türlü teşebbüsü memmınlukla karşılayacaktır. 
Ayrıca Türkiye, gerginlikleri dağıtacak, gerek bölge gerekse dünya barışmı tehlikeye düşürebilecek gelişmeleri önleyecek nitelikteki girişimleri de desteklemektedir." 

Ökçün'ün bu sözleri, görümüşte, Camp David anlaşmalanпа ülişkin herhangi bir sonuç içeriyordu. Fakat bu sözlerin arkasında Camp David anlaşmalarma sempatiyle bakan, enazmdan tarafsız bir tutum takman bir bakış асы: belli olu- _ yordu. Ökçün'ün, Türkiye'nin “memnunlukla karşılayacağını" ve "destekleyeceğini" belirttiği "teşebbüsler", ABD, Mısır ve: İsrail'in Camp David anlaşmalarmı tanitmak için kullandığı deyimlerden farklı değildi. Herhangi bir zamanda | kullanıldığı zaman "iyi niyetli" sayılabilecek olan bu ifadeler, Camp David anlaşmalarınmihemen ertesinde, bu anlaşmalar olumlu karşılayan bir tutumun ifadesi niteliğini kazanıyordu. 

, — Ökçün'ün bu ifadeleri, Filistin halkma ve Arap ülkelerine karşı bugüne kadar izlenen samimiyetsiz ve içten pazarlıklı polidkanm devamlılığnm bir kanıtıdır. Ecevit hükümeti, bir yandan Filistin davasından ve Arap balklarmın haklı taleple- 


rinden 


yana gözükmeye çalışırken, diğer yandan da Orta 


Doğu'da Amerikan emperyalizminin çıkarlarma karşı çıkma- _ maya, bu çıkarlarm koruyucusu İsrail ve Mısır gibi ülkelerle ilişkilerini kollamsya çalışmaktadır. Böylesi bir tutum, basit oy besaplarıyla BM Genel Kurulu'na üye devletlerin desteğini 


kazanma çabalarının içyüzünü daha ilk günde асра 


ilerici, demokrat, sosyalist kişi ve kuruluşlara karşı baskı ve teröre baş o vurmaktadırlar. 
Ancak kendiliğinden de olsa bölgedeki işçi ve emekçi kitlelerde- ki anti-faşist direnci karalamayacaklardır. Bunun en önemli göstergesi İGD Şube Başkanının ce- 


doğrusu oldukça ilginçti. Bir kentin yolcu akımmı etkileyecek bir girişimde bulunuluyor, toplu taşımacılıkta doğru veya yanlış bir adım atılıyor, ama buna gelen tepkilerden en ağır basanı ağaçların kesilmesi yönünde oluyordu. Hiç kimse, akademisyenler de dahil olmak üzere, bu işin şehircilik sorunları açısndan yol açacağı gelişmeleri irdelemedi. 

Tahsisli yol çalışması yanında Ankara Belediyesi'nin öne çıkardığı bir diğer çalışma da yayalara ayrılan ve çeşitli işlevlere sahip olan bölgeler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir de sergi açıldı. Yaya bölgelerinin dünyadaki uygulamaları konusunda Ankara'llara bilgi (o verilmesi amaçlanıyordu. Büyük Avrupa kentlerindeki benzeri uygulamalar sergilendi. 

Şimdi sorulması gereken birkaç soru ortaya çıkıyor: 

1- Tahsisli yolun amacı nedir? 
Bu soruya alınabilecek en geniş cevap, toplu taşımacılıkta kolaylık sağlaması olacaktır. Ama bu yeterli değildir. Bilindiği gibi toplu taşımacılıkta önemli olan sadece yol değil ayıu zamanda kullanılan araçtır. Mevcut otobüalerin ancak yarısından biraz fazlasını servise çıkarabilen Ankara Belediyesi bu sorunu nasl çözecektir? 900 yeni otobüs ihalesinden söz ediliyor. Bu da en kaba hesaplarla 1 milyara yakın bir para demektir. Oysa Ankara belediyesi de dahil olmak üzere tüm büyük kent belediyeleri paraazlıktan kıvranmaktadırlar. 
Ayrıca Ankara Belediyesi'nin bundan yıllarca önce ihalesini yaptığı 60 otobüsü dahi para 


pi gıkarmak- 
Клин 
"е 


naze törenine çoğunluğunu işçi ve emekçilerin oluşturduğu 5000'nin üzerinde kararlı,disip- ` linli ve dirençli insanın katılması güzergah boyunca çok sayıda insanın yol boyunda çekinmeden izlemesi ve desteklemesidir. 


yol telaşı 


sızlıktan teslim alamadığı bilinmektedir. 

2. Tahsisli yolun amacı konusunda ikinci bir nokta da, var olan dolmuş taşımacılığına yapacağı etki konusudur. Acaba böylece dolmuşların kendil: den ortadan kalkacağı mı düşünülmektedir? Yukardaki soruyla da birleştirildiğinde, gerçekten bu amaç varsa, sâğlanabilecek midir? 


3. Tahsisli yolun yapılması ile varolan yollar daralmaktadır. 
Ankara trafiğine katılan yüzlerce yeni araç da düşünüldüğünde bu uygulamanın ömrü ne kadar olacaktır. Hesaplar yapılırken bu konu gözönünde bulundurulmuş mudur? Aksi takdirde bir dolmuş şoförünün deyimiyle "bu yolun yıkılması yapılmasndan çok daha çabuk mu gerçekleşecektir?" 

Bu birkaç soru mevcut veriler ışığında cevaplandırılmaya çalışıldığında ortaya çıkan tablo şudur: Ankara belediyesi, bu girişimi, gelenekselleşmiş "пе olursa olsun bir eser bırakma" mantığı ile gerçekleştirmektedir. 
Bu girişim uzun dönem gözönünde bulundurularak hesaplanmış bir girişim değildir. O nedenle konuyla ilgili tüm çevrelerin aslında akademik yetersizliğinden ileri gelen suskunluklarına bir son verilmelidir. Bu konuda açılacak her tartışma daha akılcı girişimler için ilk adımlar olacaktır. 


Serdar Aka 


ОРТО öğrencisi 
Bahçelievler, Ankara 


YÜRÜYÜŞ - 10 EKİM 1978 -7 


ЕКШИ CEDEN AESI mezi KODAS EEN 


A шишип үк кү Ш 9100727 


DAHA 
DAHA 


олар sineği EEA sl ШЕЙ ШТ 


ÇOK ÜYE, 
BÜYÜK ÖRGÜT, 


DAHA ETKİN EYLE 


Türkiye İşçi Partisi "Üye kazanma kampanyası” başlat 


TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın konuşması uluslararası durumun genel bir değerlendirmesiyle başlıyor. Partinin son İl Temsilcileri Toplantısı'nın yapıldığı Şubat ayından bu yana dünya güç dengelerini şu veya bu ölçüde değiştiren vcya değiştirebilecek gelişmelerin Türkiye'ye yakın bölgelerde, özellikle Sovyetler Birliği'ni güneyden çevreleyen, ülkemizin doğusundaki ülkelerde boy gösterdiğini belirten Boran, sırasıyla Hindistan, Pakistan, Afganistan ve İran'daki olaylara değiniyor. Boran, İran'daki ayaklanmalarda.mollaların başı çekmesinin, halkın onların peşinden gider görünmesinin, hareketin demokratik özünü gözden kaçırtmaması gerektiğini vurguluyor. Boran, Nikaragua'da Somoza rejimine karşı verilen savaşı da yirminci yüzyıl sonlarında halkı ezen despot yönetimlerin yaşama şansını yitirdiğinin diğer bir ömeği olarak değerlendiriyor. 


ULUSLARARASI SORUNLAR KAPİTALIST SİSTEMİN 
BUNALIMINI GÖSTERİYOR 


TİP Genel Başkanı, Ortadoğu bölgesindeki durumla ilişkin çözümlemelerinde Camp David anlaşmalarına ve bu anlaşmalardan sonraki gelişmelere geniş bir yer veriyor. CampDavid anlaşmalarıyla teslimiyeti açığa çıkan Mısır'da artık Arap milliyetçiliğinin yerini Mısır milliyetçiliğini aldığını belirten Boran, Arap ülkelerinin diğerlerinin de Filistin hareketinin devrimci, halkçı özünden ürktüklerine dikkatleri çekiyor. FKÖ" nün, terörist hareketleri reddetmesinin ve İsrail sınırları içinde Arap direniş hareketini güçlendirmeyi hedef almasının doğru bir seçim olduğunu belirttikten sonra, FKÖ'nün kendi içinden bölünmüş, hatta çatışmalı olmasının da, hareketin gelişip güçlenmesini zorlaştıran öğeler olduğunu hatırlatıyor. 

“Kararlılık Cephesi"'nin kararlarına değinerek bunları olumlu olarak niteleyen Boran, dünya sosyalist sisteminin ve dünya ilerici, demokratik güçlerinin Filistin halkının haklı taleplerinden yana olmasının tek başına yeterli olamayacagını; işin öncelikle FKÖ'ye ve Arap devletlerine düştüğünü belirtiyor. 

TİP Genel Başkanı, uluslararası koşullarla ilgili değerlendirmesini, ABD dolarının uğradığı gelişmelere değinerek sürdürüyor. Boran, bu konuda, ABD'nin, doların değerini düşürerek kendi ekonomisinin ve kapitalizmin genel bunalımı- nın faturasını Avrupa'lı ve Japon ortaklarına ödetmiş olduğunu; burada da 


ekonomik üstünlüğüne, askeri gücüne ve müttefiklerinin kendisinden kopamayacağına güvendiğini belirtiyor. Buna rağmen dünya kapitalist sistemini oluşturan ülkeler arasında keskin çelişkiler ve sürtüşmelerin gelişerek sürdüğünü anlattıktan sonra, günümüzde çeşitli belirtileri gözüken kapitalizmin yapısal bunalımının güncel örneklerine yer veriyor. 

TİP Genel Başkanı, bunalımı derinleşen dünya kapitalizminin saldırganlığından hiçbirşey yitirmediğini belirttikten sonra şöyle diyor: "Emperyalist kampın başını çeken ABD ve Avrupa'lı ortakları hem yerel savaşları körüklemekten, askeri müdahelelerde bulunmaktan çekinmemekte, hem de Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle ilişkilerinde Helsinki Anlaşmasıyla belgelenen yumuşama (detant) siyasetini baltalamaya ve soğuk savaş dönemini hortlatmaya çalışmaktadır." 

Boran, daha sonra Çin yönetiminin bu koşullardaki konumuna değiniyor. 


- Son Çin-Japon anlaşmasına ve Çin Baş- 


bakanı'nın Balkanlar gezilerine değinen TİP Genel Başkanı, bu açılımların, Çin' in son yıllardaki politikasının bir tırmandırılışını simgelediğini belirtiyor. 


TÜRKİYE'NİN 
DIŞ İLİŞKİLERİ 


Türkiye'nin dış ilişkilerini ele alarak konuşmasını sürdüren Boran, bu konuda sırasıyla Amerikan silah ambargosunun kaldırılması, AmeriRanüslerinin durumu ve Kıbrıs sorunlarına değiniyor. Boran, ambargonun kaldırılmasının biçimi ne olursa olsun, böylece asıl, ABD'nin Türkiye üzerindeki müdahaleciliğinin ortaya çıkması olgusuna dikkatleri çekiyor. 
Ambargonun kaldırılması kararından sonra Ecevit hükümetinin üsler konusunda aldığı tutumu değerlendiren TİP Genel Başkanı şöyle diyor: "Üsler, esas anlaşma yapılana kadar 'geçici bir statü'ye göre açılıp işletilecektir. demek, topraklarımız üzerinde Amerikan üslerinin varlığını önceden hukuken kabul etmek, yalnızca işleyişlerinin düzenlenmesini "geçici statüye"göre yapmak demektir." 

Hükümetin üsler karşılığında kira alıyor ve kira pazarlığı yapıyor görünümünden sıyrılmak için birtakım aldatmacala-" ra hazırlandığını belirten Boran, Ecevit" in, Amerikan üs ve tesislerinin dünya barışına önemli katkıda bulunabileceği iddiasını hatırlattıktan sonra şöyle diyor: 

"Üslerin ve casusluk tesislerinin iddia edilen uluslararası amaçlara hizmet eder biçimde kullanılması mümkün olmadığı gibi yumuşama sürecine - detant'a - Helsinki Nihai Belgesi'ne ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanmış bulunan Siyasal Belge'ye aykırıdır. Komşu devletlere yönelik saldırı üslerini ve casusluk tesislerini yumuşama süreci ve anlaşmasıyla uyumlu göstermek hiçbir mantık, akıl yürütme oyunuyla mümkün değildir. Sovyetler Birliği ile imzalanan Siyasal Belge'de ise iki devletin topraklarını birbirlerine karşı kışkırtmalar için kullanmayacaklarına ilişkin hüküm yer almaktadır. Sözkonusu üs ve tesislerin yeniden açılması ve bunların donanımı- nın yenilenmesi de ülke topraklarının Sovyetler Birliği ve diğer devletlere karşı kışkırtmacı amaçlarla kullanılması değilse, ya nedir?" 

Kıbrıs sorununu ele alarak konuşmasını sürdüren TİP Genel Başkanı, Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıs'ta Türk topluluğunun güvenliğinin, haklarının sağlanmasından ibaret olmadığını belirttikten sonra şöyle diyor: "Kıbrıs devleti iç yapısı itibariyle bir federasyon olacaksa bu, federasyon görünümü altında fiili bir taksim veya taksime yakın bir rejim asla olmamalıdır. Biçimsel görünümünde tek, ama uygulamada bölünmüş bir Kıbrıs, NATO ve ABD eliyle tüm bölgenin, ve bu arada adadaki iki topluluğun ve Türkiye ile Yunanistan'ın, güvenliğini ve barışını tehdit eden bir askeri odak olmaya adaydır." Kıbrıs'ın gerçekten bağımsız, egemen, bağlantısız bir devlet olabilmesinin iç rejimin niteliğine de bağlı olduğunu vurgulayan 


Boran, Kıbrıs'ta erişilmesi zorunlu olan hedeflerden birinin de her iki topluluğun politik, ekonomik ve sosyal yaşamı- nın demokratikleştirilmesi olduğunu belirtiyor. 

Boran, Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerine, dış ekonomik ilişkilerle devam ediyor. Ecevit hükümetinin bütün ödünlerine rağmen emperyalistlerin hegemonya, sömürü hırsı ve açgözlülüğünün doymadığını belirten Boran, ABD ve Batı Avrupa devletlerinin Türkiye'den "gayrı memnun" olmaları- nın başlıca nedenlerini sıralıyor. Emperyalizmin, kapitalist dünya ilişkileri içinde olmaya uygun bir sanayileşmeyi bile Türkiye'ye çok gördüklerini; kapılarını ardına kadar Batılı sermayeye açmasını istediklerini; özellikle Türkiye'nin Sovyetler Birliği'yle ilişkilerine bir noktada set çekmeyi hesapladıklarını belirten Boran, emperyalizmin bu isteklerinin yerine gelmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Türkiye kapitalizminin gereksinimlerinin ve dünyanın genel gelişme doğrultusunun buna engel olduğunu hatırlatan Boran; Batı'nın da, alacaklarının batmaması, Türkiye'nin Batı dünyasının içinde tutulabilmesi için Türkiye'ye yeni borçlar, krediler vermek durumunda olduğunu belirtiyor. 


SOSYAL SINIFLAR ARASI İLİŞKİLER 


Boran ülke içindeki koşulların değerlendirmesine şöyle başlıyor: 

"Dış politikada emperyalist devletlere ve kuruluşlara ödünler verme yolunda olan ve bundan ötürü de söyledikleriyle yaptıkları çelişen hükümet, içte, büyük sermaye sınıfı ile ilişkilerinde de ödün vermeler ve çelişkiler içindedir. 
Halktan yana hakça bir düzen vaadi unutulmuştur. Kalkınmanın köyden başlatılacağını ileri süren CHP hükümeti şimdi tarımsal ürünlerin taban fiyatlarına yaptığı zamlarla ancak övünebilmektedir. Oysa köylünün tükettiği ve kullandığı malların yükselen fiyatları karştsın- da bu taban fiyatları çok yetersiz kalmakta, sabit fiyatlaria hesaplandığında tarımsal ürünlerin fiyatları gerilemiş olmaktadır. Meşhur köy kent projesinden ise, örneklik tek bir girişime bugünlerde başlanmıştır. Füze gibi yükselmiş fiyatların dondurulması söz konusu bile olmadığı gibi, fiyatların yükseliş hızı dahi düşürülememektedir. Bu hızlı enflasyon karşısında işçilerin gerçek ücretleri ve dar gelirlilerin gerçek gelirleri gerilemektedir. Kitlelerin esasen düşük olan уаşam düzeyl daha da düşmekte, yoksul 


kitleler daha da yoksullaşmaktadır." 

Buna karşın hükümetin tüm olanaklarıyla büyük sermaye sınıflarına güvence verme çabası içinde olduğunu belirten Boran şöyle devam ediyor: "Торlumsal anlaşma ile devlet sektöründe ücretlerin sabit fiyatlarla 1976 düzeyinde dondurulmasına gidilmiş ve aynı şeyin özel sektörde de yapılması yolu açılmıştır. Hükümet, bu anlaşma sonucu devlet sektöründe grevlere gidilmeden bir dizi toplu sözleşme yapılmış olmasıyla övünmektedir. Gerçek ücretleri dondurulan işçiler greve gitmekten, grev yaparak haklarını aramaktan yoksun kalmakta ve hükümet grevleri engellemekten kıvanç duymaktadır. "Demokratik sol" olma iddiasındaki CHP'nin ne denli sol ve işçiden, emekçiden yana olduğu ortaya çıkmıştır. 

"'Hükümetücret yükselişleri konusunda gösterdiği duyarlılığı fiyatlar konusunda göstermemektedir. Demir çelik ve çimento gibi kimi temel malların devlet eliyle ithali ve dağılımı; illerde fiyat kontrol komisyonları kurulması pratikte fiyat hareketlerini kontrol edici ve düzenleyici bir sonuç vermemiştir. Hızlı enflasyon, tatlı vurguncu kârları ve burjuvazinin sermaye birikimi yollarını açık tutmaktadır. 

"Tüm kapitalist ülkelerde olduğu gibi bizde de ekonomik sorunların faturası işçi emekçi kitleler sırtından ödenmektedir." к 


TERÖRİZMİN TIRMANIŞI 


TİP Genel Başkanı her gün bir kaç can alan terörizmin, çözülmesi gereken en acil sorun olarak gündemde olduğunu belirttikten sonra şöyle diyor: "Тегбrizm can güvenliğini ilgilendirdiği kadar politik güvenliği de ilgilendirmektedir. 
'Anarşik olaylar" denilen bizdeki terörizm dünyanın başka ülkelerinde görülen terörist hareketlerden çok daha yoğundur; ünlü İrlanda terörizmi bile bizdekinden geri kalmıştır. Terörizmin bu boyutlara ulaşması hükümetin geleceği konusunu gündeme getirmektedir.Hükümetin iktidarda kalabilmesi için terörizm kökünden kazınmasa bile kontrol altına alınabilmelidir. 

"Bugünkü dizen sürdükçe terörizm kökünden kazınamaz. Çünkü terörizm bu düzenin çelişkilerinden, dengesizliklerinden doğmaktadır. Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler kısıtlı ol- 
‘makla beraber, büyük sermaye bu sınırlı demokratik ortamda dahi ekonomik ve politik iktidarını istediği gibi sürdürebilmekten acizdir. Emperyalizmle ortaklık ve işbi etmek de iktidarını ayakta tutmak için yetmemektedir. Büyük burjuvazi ve işbirliği ettiği emperyalizm, geniş halk kitlelerini sürekli daha yoksullaştıran bu sömürü düzenini o kitlelere baskıyla, zorla dayatarak sürdürebilme çabasındadırlar. Büyük sermaye sınıfları ile işçi emekçi kitleler arasındaki sınıf ayrımı keskinleşmiş, kutuplaşmıştır. İşçi emekçi kitleler bilinçlenmekte, ekonomik ve politik mücadele çizgileri yükselmektedir. Bu gelişme güçlendikçe halk kitlelerini, ilerici, demokrat, sol, sosyalist güçleri bastırabilmek için şiddet ve terör de tırmandırılmaktadır." 

Türkiye'de solu bastırmak, kırdırmak, yok etmek operasyonunun sürdürüldüğünü belirten Boran konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Sol, kurulu düzenin bozukluğunun, adaletsizliğinin nederlerini dile getirmektedir; kitleler sola yönelmektedir. Bu duruma son verilmelidir; burjuvazi ve emperyalizmin kararı 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budur. Tam boy açık faşizm veya cunta yönetimi yerine, veya ondan önce, terörist hareketlerle solu sağa kırdırtmak deneyi yapılmaktadır. 

"Sağın bu amaçla örgütlendirilmesi 1970'den önce başlamış, 70'li yıllarda geliştirilmiş, son Milliyetçi Cephe döneminde doruk noktasına çıkarılmıştır. 
Solcu-sağcı öğrencilerin çatışması görünümü çoktan kalkmıştır. O görünüm varken de gerçek durum öğrenci çatışması- nın çok ötesindeydi. Şimdi ise bu iç savaşı başlatma girişimlerine dönüşmüştür. Sağ hem devlet örgütünün içinde, hem dışında örgütlenmiştir. Bu açık faşist yuvalarla bunlar dışındaki ögeler, gruplar arasında çekişme, hatta mücadele vardır. Milliyetçi Cephe'nin iktidardah düşmesiyle bu faşist yuvalar ve ögeler iktidarda olmanın sağladığı olanaklarla elde ettikleri gücü ve imtiyazlı durumlarını yitirmeye yüz tutmuşlardır. 
Bunu büsbütün yitirmeme mücadelesini vermektedirler. Yitirmemek için de, ülkeyi tam boy açık faşizme götürecek, götürürken de demokrat, ilerici, sol, sosyalist, devrimci kim varsa kıracak bir operasyonu yürütme çabasındadırlar. 

"Devlet örgütü dışında da faşistler güçlü bir biçimde örgütlenmişlerdir. Büyük bir sahtekarlıkla kullandıkları sol sloganlarla; kapitalizme karşı çıkma iddialarıyla; aklı, mantığı değil, heyecanları, içgüdüleri kamçılayan ırkÇı, şoven milliyetçi ideolojileriyle; iş bulma, para verme gibi çıkar sağlamalarıyla bilinç düzeyi düşük gençlik ve halk arasında belli bir kitle tabanı da elde etmişlerdir. 
Küçük kentlerde ve büyük kentlerin özellikle kenar mahallelerinde 'yeşil hat" çekip belli semtleri kendi bölgeleri ilan etmekte, sözünü ettiğimiz yöntemlerle yöre halkının bir kısmını kazanmakta, bütünü kaba kuvvet ve silah gücüyle baskı ve kontrol altında tutmaktadırlar. Bu hat çekilmiş semtler, kentlerin diğer yörelerinde operasyonlar için bir üs görevi görmektedirler." 


GÜNEY DOĞU'DA 
KUŞATMA 


Boran Doğu illerindeki gelişmeleri de şöyle değerlendiriyor: !"'Ayrıca, Doğu illerinin bazıları faşist açık ve gizli örgütlerin özellikle yuvalandığı ve güçlü olduğu iller haline getirilmişlerdir. Bu iller Güney Doğu bölgesini kuşatmaktadır. Ayaklandırma kışkırtmaları ve girişimleri için adeta özel olarak görevlendirilmişlerdir. Buralardan bölgedeki diğer illere "'takviye"'ler, "bindirilmiş kıtalar" gönderilmektedir. Malatya, K. 
Maraş, Sivas, Elazığ bu çeşit illerdendir. Вига! ayaklandırmalar başlatılacak song bu çeşit olaylar bir çayır yangını gibi"diğer illeri sarıp genişliyiverecektir. Bu hengamede Doğu ve Güney Doğu'daki tüm demokrat, ilerici, sol güçler, demokratik toplumsal mücadele kırılıp bastırılacak ve giderek tüm ülkeyi kapsıyan bir faşist cunta yönetimine, en azından bölge bölge sıkıyönetimlere gidilecektir. Plan budur. 
Malatya'da, Elazığ'da, Sivas'ta ve daha başka yerlerde bu doğrultuda yapılan girişimler bu sonucu vermemiştir. Ama denemeler sürmektedir. 

"МНР, parti yapısı ve yan kuruluşlarıyla faşizm yanlısı giiçlerin bu örgütlenişi ve eylemleri içindedir, ta boğaтипа kadar. MHP üç yıl iktidarı paylaşmanın olanaklarını sonuna kadar kullanarak devlet örgütü içinde ve dışında kendisini güçlendirmiştir. MHP'nin ne denli tırmandırılan terörün içinde oldugunun belirti ve kanıtları her geçen gin 


"SORUNLARI ÇÖZEMESE DE, ULU-SAL BAĞIMSIZLIK VE HALKIN ÇI-KAR VE YARARLARI YÖNÜNDE ATILACAK HER ADIMI BİZ BİLİM-SEL SOSYALİSTLER ÖNEMSERİZ 
VE DESTEKLERİZ. "КАРЇТАЦ2М-DEN SOSYALİZME GEÇİŞ ÖNGÜ-RÜLMEDİKÇE NE YAPILSA NAFİ-LEDİR, BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ" GİBİ BİR TAVIR ASLA BİZİM TAV-RIMIZ DEĞİLDİR. İŞÇİ SINIFININ BİLİMSEL SOSYALİST PARTİSİ O-LAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HEM GÜNCEL İVEDİ SORUNLARLA İLGİ-LENİP ÇÖZÜMLERİ İÇİN MÜCADE-LE VERİR, HEM DE BU GÜNLÜK HEDEFLERE YÖNELİK MÜCADELE- 
Yİ SOSYALİZM İÇİN UZUN SOLUK-LU MÜCADELESİYLE BÜTÜNLEŞ-TİRİR." 


salkım salkım ortaya dökülmektedir. 
MHP'nin ve yan kuruluşları derneklerin üzerine gitmek için yasal dayanak ve nedenler fazlasıyla vardır. Geciktirilmiş olan bu işlem daha da geciktirilmeden bir an önce yapılmalıdır. 

"Bununla beraber ülkede estirilen terör havası ve girişilen operasyonlar MHP'nin çapını aşmaktadır. Yerli ve yabancı "örtülü örgütlerin marifetleri bilinmektedir. Yerli örgütlerinki açık açık söylenir, yazılır,tartışılır olmuştur. Yabancı örgütlerinki ise dünya ve Türkiye pratiğinden bilinmektedir. Türkiye büyük burjuvazisi ve Amerikan emperyalizmi, politikacıları, askerleri, bürokratları ve ajanlarıyla birlikte Türkiye'nin üzerine bir demit kapak kapatmak için eylem içindeler. 

“Türkiye'nin doğusunda bu anlattıklarımızdan başka, ama birbiriyle ilişkili, olaylar da geçmektedir. Geçtiğimiz Temmuz ayında Hakkari ilinde bir egemen devletin sınırları içinde yeralması düşünülemiyecek olaylar olmuştur. Irak" ın bir bölgesinden diğer bölgesine Türkiye içinden geçen yaklaşık yediyüz kişilik bir kafile Türkiye'de oturan kimi aşiret veya gruplar tarafından saldırıya uğrayarak büyük kısmıyla öldürülmüştür. Hükümet ve devlet kuvvetleri bu çatışmaya ve katliama, önlemek üzere müdahale etmemiş, seyirci kalmıştır. Şimdi ise katliamdan kurtulabilen 161 kişinin bölgedeki aşiretler elinde esir tutuldukları iddia edilmektedir. Doğru ise bu durüm da ne uluslararası hukuka, ne Türkiye'nin kendi yasalarına uygun değildir. Özel kişiler, aşiretler hiç kimseyi esir alma, özgürlüğünden yoksun tutma hakkına ve yetkisine sahip değildir. Söz konusu kişileri onlara düşman aşiretlerin elinde bırakmak hukuka, yasalara, insan haklarına aykırı olmanın yanı sıra, insanlık dışı bir tutumdur da. 

"Hükümet bugüne kadar bu konuda bir açıklama yapmadı. Bu açıklamayı ve tutsakların serbest bırakılmasının sağlanmasını talepediyoruz. 

"Ви konuda hükümete ilişkin olarak söylenecek bir söz daha var. Hükümet söz konusu olaydaki tutumuyla Türkiye" ye sınır komşusu bir ülkede yer alan ve doğal olarak Türkiye içine de yansıyan bir halk hareketinde ayrışan ve çatışan taraflar arasında, taraf tutmuş olmaktadır, gericilerin safında. Ne yarım yüzyıldan fazla bir zaman önce Kurtuluş Savaşı vermiş olan Türkiye'ye, ne de "demokratik sol'" iddiasındaki bir hükümete bu taraf tutuş yakışmaz. Orta Do-Zu'nun çok hassas bir noktasında bulunan bu bölgede halkın demokratik istem ve özlemlerini kendi çıkarcı hesapları uğruna sömürmeye kalkan emperyalistlerin, baskıcı yönetimlerin ve feodal 


artıkların oyunlarına katılmamak veya düşmemek gerek.” 


ÇIKIŞ YOLU VAR MI? 


Bugünkü durumdan çıkış yolunun ne olabileceği sorusunu yanıtlayan Boran, konuşmasını şöyle tamamlıyor: "Denebilir ki, Türkiye'yi içinde bocaladığı ekonomik, politik, sosyal darboğazlardan kurtaracak bir çare, bir yol yok mudur? Var elbet. Ama bu, kısa sürede yağdan kil çeker gibi sorunları çözecek bir hazır reçete değildir. Temel toplumsal sorunların hiç bir zaman böyle reçeteleri yoktur. Daha uzun vadeli açıdan bakıp, daha uzun vadeli hesaplar yapmak ve uzun vadede sonuç alabilmek için de her gün görülmesi gereken işi görmek, işe asılarak çalışmak gerekir. 

"Ви hükümetin köklü tedbirler alarak durumu köklü biçimde değiştirmesi, iyileştirmesi beklenemez. Her zaman belirttiğimiz gibi, sorunların, toplumsal rahatsızlıkların nedenleri yapısaldır; bu sorunlar ve rahatsızlıklar emperyalizme bağımlı geri Türkiye kapizalizminin acı meyveleridir. CHP'nin 'düzen değişikli-Ё!' dediği ise, bu varolan düzen içinde, onun temel çerçevesini aşmamak üzere yapılacak ayrıntılarda bir takım değiştirmelerdir. 

"Ата böyle de olsa bu düzen içinde ulusal bağımsızlıktan ve halk kitlelerinin çıkar ve yararlarından yana yapmayı vadettiklerini CHP hükümeti yapmalıdır Sorunları kökünden çözemese de, ulusa bağımsızlık ve halkın çıkar ve yararlar yönünde atılacak her adımı biz bilimse sosyalistler önemseriz ve destekleriz "kapitalizmden sosyalizme geçiş öngörülmedikçe ne yapılsa nafiledir, bizi hiç ilgilendirmez" gibi bir tavır asla bizim tavrımız değildir. İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi olan Türkiye İşçi Partisi hem güncel ivedi sorunlarla ilgilenip çözümleri için mücadele verir, hem de bu güncel hedeflere yönelik mücadeleyi sosyalizm için uzun soluklu mücadelesiyle bütünleştirir. 

"Umut, işçi sınıfımızın politik hareketindedir, partisindedir. Umut, işçi sınıfımızın başta yoksul köylü olmak üzere diğer kol ve kafa emekçisi kitlelerle ittifakını kurup pekiştirmesindedir. 
Umut, işçi sınıfı partisinin öncülüğünde tüm demokrat, ilerici, sol, sosyalist güçlerin ve kuruluşlarını emperyalizme ve faşizme karşı ci eylem birliğindedir. Umut partimizde, Türkiye İşçi Partisi'ndedir. 

“Türkiye İşçi Partisi kurulduğu günden bu yana nitel ağırlığını sürekli kanıtlamıştır. Gelişmelere koyduğu teşhisler ve gelişmelerin geleceğine ilişkin öngörüleri hep doğru çıkmıştır. TİP Türkiye ve dünya kamuoylafında ciddiye alınan bir partidir. 

"Arkada bıraktığımız üç buçuk yıllık sürede Türkiye İşçi Partisi nicel varlığını da büyütmüştür. Şimdi gelişmenin nicel yönüne бте! ağırlık verme kararını almıştır. Nitel ağırlığı, öncülük işlevini gözden kaçırmamak şartıyla, parti nicel olarak ne kadar büyürse, o kadar güçlü olur. Devrimi başarmak içinse, hem bilgili, bilinçli, yetenekli, hem de güçlü almak gerekir. Daha çok üye, daha büyük örgüt, daha etkin eylemi Amacımız bu. 

"Önümüzdeki aylar Türkiye İşçi Partisi'nin Üye Kazanma Kampanyasıdır. 
Bu toplantı bir yanıyla da bu kampanyanın açılış toplantısıdır. Bir üye, bir üye daha diyeceğiz. Bir üye daha, sıkılmış bir yumruk daha. Bir üye daha, zafer yolunda bir adım daha. Bir üye, bin 

üye. İleri onbinlere, yüzbinlere doğru!" 


| 
| 
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HPDE HİZİPLER SAVASI 


AYHAN TÜTÜN 


Özellikle MC döneminde gerici, faşist örgütlerdeki bölünmeler hızlandı. Hızlanan bölünmeler kendilerinibir yandan yeni partilerin kurulması, bazı partilerin politika sahnesinden silinmeye yüz tutması biçiminde gösterirken, diğer yandan da varolan sağ partilerin içinde oluşan bölünmelerle hissediliyor. Partiler içindeki kanatlar partilerin yönetimini almayahazırlanan yoğun bir mücadele sürdürüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi içinde de hizipler uzun bir süredir nasyonal sosyalistler, şovenistler ve üç hilalciler gibi isimler altında kıyasıya bir mücadele içindeler. 

İkinci MC'nin kuruluşu bu savaşı hızlandırıp, bölünmeleri daha belirgin bir duruma getirdi. O dönemin Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner, işi genel merkezin gönderdiği kişileri işe alınamaya kadar vardırmış, bunun sonucunda da büyük bir tepki ile karşılaşmış ve iki kez görevinden istifa etmeye kalkışmış; 


Yerel yönetimlerin hiç 


ancak bu istifalar kabul edilmemişti. Bu arada Genel Merkez'de de yoğun bir kulis vardı. Bazı gençler, özellikle eski 21 Mayısçılardan oluşan bir grup "'nasyonai sosyalist'' MHP'nin 2. MC' ye katılmasını eleştiriyorladı. 
Onlara göre Hitler örnek alınmalıydı. Hitler bir kez hükümete girmiş, ikinci kezde ise Başbakan olmuştu. İkinci MC'ye giren MHP ise bu tutumuyla büyük bir hata işlemekteydi. Dalayısıyla MC hükümeti son bulmalıydı. Üstelik MHP Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde bazı koşullarla da olsa Karakaş'ı desteklemiş, ortaklarına karşı vefakâr davranmamıştı. Nasyonal Sosyalistler durumlarını güçlendirmek için de Türkeş'in bu konuda kararsız kaldığını söylüyorlardı. 


YENİ ARAYIŞLAR 


İkinci MC'nin yıkılmasıyla birlikte MHP yeni arayışlar peşinde koşmaya başladı. Türkeş, ve Erbakan Mayıs ayı içinde bir- 


likte İstanbul'a giderek bir grup işadamı ile görüşme yapmışlardı. 


Söylenenlere göre toplantıya Ка. - 


tılan işadamlarından birinin "Ко. 
mando"lardan şikayeti üzerine, MSP Genel Başkan Yardımcısı Cumalıoğlu, "biz bunlan ortadan kaldıracağız, bu konuda saуіл Türkeş size güvence verebilir" demişti. 

Bu toplantının hemen ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından istifa eden Muhsin Yazıcıoğlu başkanlığında Konya'da bir dernek kuruldu ve derneğin adı "Ülkücü Gençler Derneği" olarak saptandı. Bunu takip eden günlerde de Ülkü Ocaklarının şubeleriyle birlikte geçmiş defterin kapatılmasına çalışıldı. İşverenlere verilmiş olan söz tutulmuştu, ama bunun yalnızca bir gösteri olduğu birbirini izleyen olaylarla kanıtlandı. 


BAŞLICA GRUPLAR 


Milliyetçi Hareket Partisi içinde bugün şu grupların yer al- 


sorunu çözülmedi 


DEVRİMCİ BELEDİYELER 


iSMAiL ALTAN Bahadın (Yozgat) Belediye Başkanı 


MC iktidarları döneminde yerel yönetimlerin başlıca iki sorunu vardı. Yerel yönetimlere yöneltilen her eleştiri karşısında bu sorunlar öne çıkarılır ve yapılamayanların nedeni olarak bunlar gösterilirdi. Bunlardan birincisi yarım asırlık Belediyeler yasası, diğeri de, merkezi hükümetin, yani MC'nin yerel yönetimler üzerindeki baskılarıydı. Gerçekten de gerek bu yasa gerekse MC iktidarı yerel yönetimlerin birçok girişimi karşısına dikiliyor ve işçi, emekçi kitleler yararma yapılabilecek çalışmaları engelliyordu. Öte yandan yıllardan beri alanında tek ses durumunda olan AP milletvekili İsmet Sezgin'in başkanlığındaki Türk Belediyecilik Derneği de yerel yönetimlerin hiçbir sorununa çözüm getinne çabası içinde değildi. 

Bütün bu sorunlar karşısında дегісі yerel yönetimler Devrimci Belediyeler Derneği'ni oluşturdular. Bu dernek, yerel yönetimlerin sorunlarını çözme yolunda adımlar atma amacını taşıyor ve bu yolda çabalar harcayacağını belirtiyordu. Gerçekten de yapılması gereken iş, çözülmesi gereken sorun çoktu. Böylesi bir örgütlenme, yerel yönetimlerin önünü açmakta, yerel yönetim birliklerinin oluşturulmasında önemli görevler yüklenebilecek nitelikteydi. Bütün bunların sonucunda da birçok belediye bu örgütlenme içinde yerini aldı. 
Bu arads CHP hükümeti iktidara geldi. Tüm alanlarda olduğu gbi, hükümetin yerel yönetimler konusunda da birçok vaadleri, önerileri vardı. Hatta bu iş için bir de bakanlık kuruldu. Ancak aylardır yerel yönetimler ve sorunları konusunda hiçbir ileri adım 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atılmadı, hiçbir sorun çözülmedi. 

Bu arada Devrimci Belediyeler derneğinin geldiği nokta da ilginç. MC döneminde yerel yönetimlerin sorunlarını öne çıkaran, bu konuda çözümler öneren dernek, CHP'nin iktidara gelmesiyle birlikte neredeyse faaliyetlerine son verdi. Bütün bunların sonucunda da derneğin üye sayısı azaldı, gelirleri düştü ve alından kalkamayacağı borçlar altında girdi. Başlangıçta gündemde bulunan, yerel yönetimlere ışık tutacak bir yayın organının çıkarılması da gerçekleştirilemedi. Devrimci Belediyeler derneğinin bu eylemsizliğine karşılık Türk Belediyecilik derneği de yerel yönetimlerle ilişkilerini kesintisiz sürdürdü. 


İVEDİ GÖREVLER 


Yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılması gereken pekçok iş var. 
Devrimci Belediyeler derneği bu konuda en kısa zamanda harekete geçmelidir. Ayrıca: 


1- YEREL YÖNETİM BA-KANLIĞI'nın “VESAYETİ" daha da ağırlaştınp meşrulaştıracak, yani ÖZERKLİK kavramını ortadan kaldıracak çalışmalar içine girdiği takdirde engel olunması, 

2- Belediyelerle ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasına çalışılması 


3- DEVRİMCİ BELEDİYE. 
LER DANIŞMA TOPLANTISI ya da KURULTAYI ADI AL: 
TINDA bir toplantının derhal yapılması, 


bm ы ы 


DERNEĞİ'NE DÜŞEN GÖREVLER 


4- Dernek bünyesinde üniversite çevrelerinden de yararlanarak çeşitli dallarda çabşacak BİLİMSEL DANIŞMA KURUL. 
LARI kurulması ve düzenlenecek raporların, düzenlenecek toplantıda tartışılıp son biçiminin verilmesi, 

5- Siyasal eğilimi Derneğe üye olmaya elverişli partili ve bağunsız belediye ve belediye başkanlarının derneğe üye olmalarını sağlamanın yollarının araştınIması. 

6- Önceden dernek üyesi olup da belli nedenlerle ayrılmış olan belediye ve belediye başkanları- nın dernek üyeliğine dönmeleri- nin sağlanması, 

7- Belediyelerle ilgili olarak çıkarılmasına çalışılan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin belediyelerin REFERANDUM'undan geçirilmesinin sağlanması için yoğun çalışmalar yapılmalıdır. 


Öte yandan Devrimci Belediyeler Derneği, işçi, emekçi kitleleri sorunlar karşısında örgütlemeli, sorunlarına sahip çıkar hale getirmelidir. Belediye gelirleri yasasının bir an önce çıkması için çaba sarfetmeli, bir müteahhit bankası olarak işlev görmekte olan İller Bankası'nın Yerel Yönetim Bankası haline gelmesi için çalışmalı, yerel yönetimlerin temel tüketim maddelerini üretmede ve pazarlamada etkin hale gelmesi için çaba sarfetınelidir. 


Tüm bu sayılanların yapılabilmesl için iktidarın derneğin göüşünde olmasına gerek yoktur. 
Böylesine bir örgütlenme harcanmamali, yerel yönetimlerin örgütlü mücadelesi daha yüksek boyutlara vardırılmalıdır. 


жул REN 


dığı bildirlilyor: 

A.İslam Türk Sentezcileri: Ortaasya'ya dayanan ırkçılığı İslam felsefesiyle birleştiren ve Agâh Oktay Güner tarafından ortaya atılan bu görüş, partinin "aydın" kesimi tarafından büyük bir destek görüyor. Türkeş'in de halefi olarak gördüğü Agah Oktay Güner grubuna yakın olduğu, ancak bazı ekonomik konularda Agah Oktay'a ters düştüğü söyleniyor. Bu grubu Rıfailer grubu da destekliyor. 


В. Üç Hlisicller: Kitlesel bir ќабати bulunmayan bu grup, çogunlukla Türkistan göçmenleri tarafından yönetiliyor. Grubun başını MSP'ye geçtikten sonra yeniden MHP'ye dönen Adana'lı İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun çektiği, Adana'lı işadamı Faruk Akkülah'ın da bu grup içinde etkin olduğu, ancak son günlerde MHP'ye küsmüş olduğu öne sürülüyor. 


С. Şamanistler: İslamdan önce Türkçülüğün var olduğunu öne süren bu grup Nihal Ataz'ın izinden yürüyor ve Ötüken dergisinin çevresinde - kümeleniyor. 
Aynı grubun tanrıya olan inançları da eski-Türk geleneklerine giden efsanelere dayanıyor ve bu grup Alman Nasyonal Sosyalist Partisinin görüşlerinden hiç ödün vermez görünüyor. Şananistlerin başını çeken Genel Başkan Yardımcısı Niğde Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun davranışları bir süre önce MHP Genel İdare Kuruluna getirilmişti. 
Sonuçta da Eyüboğlu'nun başta demeç venne hakkı olmak üzere birçok davranışı bütünüyle kısıtlanmış, üzerindeki denetim artırılmıştı. Bu grubun Genel Merkez'den son derece kopuk olduğu ve bazı illegal grupları da dogurduğu söyleniyor. Gene öne sürüldüğüne göre örneğin Kahraman Maraş'ta ortaya çıkanlan “Esir Türkleri Kurtarma Ordusu” ve "Türk Yıldırım Komandoları" adlı örgütlerin doğmasına şamanistler neden olmuştu. 


D. Ülkü Ocaklar Derneği: Devlet dergisi etrafında kümelenen ve Nevzat Köseoğlu tarafından desteklenen bu grubun Üç Hilalcilerin UGD'yi kurnnalarının sonucunda şamanistlerle daha yakın ilişkiye girdikleri söyleniyor. 


E. Ülkücü Gençlik Derneği: 
Üç Hilalci olarak bilinen ve Türkeş'e yakınlıkları ile tanınan bu gençlik örgütü, MHP gençlik kollarına koşut bir biçimde çalışıyor. "Genç Arkadaş" dergisi etrafında toplanmış olan grup, bundan önceki MHP Kurultayı" nda Yaşar Okuyan'ı desteklemiş ve MHP içinde söz sahibi olmasını sağlamıştı. Ancak son günlerde aynı grubun Yaşar Okuyan'ı geniş bir eleştiri hedefi olarak gördükleri ortaya çıkıyor. 


F.Orta Doğu Grubu: Necdet Sevinç'in başını çektiği ve Orta Doğu gazetesi etrafında kümelendiği bilinen bu grup, Genel Merkeze karşı olarak tanınıyor. 
Türkeş'in İstanbul'da verdiği iftar yemeği sırasında da Genel Merkez çevreleri bu gazeteye kaşı olduklarını açıktan açığa söylediler ve kulaklara Hergün' 


ün okunmasını fısıldadılar. Öne sürüldüğüne göre bu grup bazı cuntacılarla da işbirliğinden yanaydı. 


G. Necip Fazıl Grubu: Etkin olmayan bu grup seçimlerde MHP'yi destekledi. Ancak Türkeş ile Necip Fazıl'ın ilişkileri son günlerde iyiden iyiye bozulmuşa benziyor. MHP'lileri dava adamı saymadığı söylenen Kısakürek, Türkeş'in son iftar yemeğinde de oldukça uzağında oturuyordu. 


HALEFLER VE SEYİRCİLER 


Türkeş'in haleflerinin başını Agâh Oktay Güner çekiyor. Ancak bu, Agâh Oktay'ın tek halef olduğu anlamına da gelmiyor. 
Diğer haleflerin arasında Ülkü Ocaklarının desteği ile halef olmaya çalışan, ancak son günlerde bu derneğin dağıtılmasıyla şansıru kaybeden Nevzat Köseoğlu'nu da saymak gerekiyor. Bu 

arada Ayvaz Gökdemir de bir başka halef olma iddiasında. 'Hergün” gazetesine yazdığı yazılarla geniş bir kesimi etkilemeye, dolayısıyla halef olma şansını arttırmaya çalışan Taha Akyol' un ise özellikle MİT ve silahlı kuvvetlerde geniş bir çevresi olduğu ileri sürülüyor. 


Bu arada gerici partiler arasında henüz tercihini bütünüyle yapmamış olan grupların da varlığına ve bu gruplann MHP içindeki mücadeleyi yakından izledikleri- ne dikkat çekmek gerekiyor. Bu gruplardan birisi eskiden "Mücadele Birliği", şimdilerde ise "Yeniden Milli Mücadele"' adını taşıyan grup. Şu anda MHP'ye “Türkçü olduğu için", AP'ye “kapitalist olduğu ісіп" ve MSP' ye "islamcı olduğu için" karşı çıktıkları söylenen Yeniden Milli Mücadeleciler, ( "anti-komünist, anti-kapitalist, anti-siyonist olduklarını, milli değerlere bağlı ve islama saygılı olduklarını"" belirtiyorlar. Yeniden Mücadele Dergisi etrafında toplanan ve Aykut Edeball'nin başını çektiği sağcılar Bayrak Gazetesine, yakınlıklanyla tannuyorlar ve şimdilerde Misak-ı Milli çağrısı yapıyorlar. 


ORTAK NOKTA: 
İŞÇİ SINIFINA DÜŞMANLIK 


Öte yandan "yeşil komünizmi" savunduklarını öne süren bazı sağ teröristlerin örneğin “İslam Kurtuluş Ordusu" adını taşıyan illegal örgüt, şu anda MHP ile çatışan bir konumda. Ancak Göbels ve Rosenberg hayranı olarak tanınan ve zaman zaman gazete bürolarını arıyarak ''mücadelelerinin sonuna kadar süreceбілі bildiren" o "Anti-Siyonist Cephe" için aynı şeyleri söylemek olanaksız. 


Bugün MHP içinde birbirieriyle kıyasıya savaşan, ilerde daha da netleşen bir mücadele sürdürecekleri anlaşılan tüm hizipler, kendi kişisel hesaplarının peşindeler. Ama bunları birbirine bağlayan tek bağ işçi sınıfı hareketine olan amansız düşmanlıkları ve büyük serinayenin çıkarlarını savunmak için gösterdikleri olağanüstü çahaları. 


Info-Türk bildiriyor 


CHP YILLARDAN BERİ 


ÖTE "DÖVİZ SAĞMA" 


Yeni bükümetin vaadlerinin başında yer alan "yurt dışındaki işçilere emeklilik hakkı" tanınması hakkındaki yasa ve yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarının ortaklaşa hazırladıkları yönetinelik yürürlüğe girdi. 

“Çifte emeklilik hakkı” tanındığı ileri sürülerek iktidar için bir propaganda aracı olarak kullanılan “yeni yasa, aslında, yurt dışındaki Türkiyeli işçilere hizmetten çok, Türkiye'ye işçilerin sırtından daha fazla döviz sağlama amacını güdüyor. 

Herşeyden önce şu noktayı iyl saptamak gerekir: Yurt dışında çalışan Türkiyeli işçiler de, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak, anayasaya göre tüm sosyal givenlik haklarından, tapkı Türkiye'de çalışan kardeşleri gibi, yararlanınak durumundalar. Bu sosyal güvenlik haklarının başında ise, belli bir yaştan sonra çalışma gücünü yitirecek olan işçiye, emeklilik aylığı bağlanması geliyor. 

Bugün için söz konusu olan şey, yurt dışındaki işçiye yeni bir hakkın tanınması değii, yurt dışındaki işçinin gerçekte sahip bulunduğu ve 15 yıldır gaspedilen bir hakkın uygulamaya geçirilmesidir. 

Avrupa ülkelerine anlaşmalı işçi gönderilmesine, 15 yu önce, Başbakan Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde başlandığı halde, birçok sosyal hak ve güvenceler gibi, emeklilik de o zaman bir esasa bağlanmadı. Türkiyell işçi çalıştıran Avrupa ülkeleriyle yapılan anlaşmalara bu konuda herhangi bir güvence koydurulmadı. Bu nedenle, bir 
milyona yakın Türkiyeli Işçi, 15 
уЧаап beri, emekli olma hakkından yoksun bırakıldı. 


Türkiyeli işçiler, çalıştıkları 


Yurt dışındaki 


işçilere tanınan 
“emeklilik hakkı'nın 


içyüzü 


Çifte emeklilik değil çifte soygun yasası 


YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLE- 


RE ISRARLA İKİ VAADDE BULUNMAKTAYDI: E-MEKLİLİK HAKKI'NIN VE SEÇİMLERDE OY KUL-LANMA HAKKI'NIN TANINMASI. OY HAKKI KONU-SUNDA CHP'DE, İKTİDARA GELELİ DOKUZ AY OLDUĞU HALDE, HENUZ BİR KIPIRDANMA Gö-RÜNMÜYOR. (BAK: YURUYUŞ, SAYI 179) BUNA KARŞILIK, "EMEKLİLİK HAKKI'NIN TANINMASI-NI ÖNGÖREN YASA BUYUK BİR HIZLA PARLA-MENTODAN GEÇİRİLEREK YÜRÜRLÜĞE SOKUL-DU, HEM DE "YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERE ÇİFTE EMEKLİLİK HAKKI" TANINDIĞI PROPAGANDASI YAPILARAK... OYSA BU YASANIN BU KADAR HIZ-LI ÇIKARTILMASININ ARDINDA YURT DIŞINDA-Kİ İŞÇİYE SOSYAL GÜVENCE SAĞLAMAKTAN 


HESAPLARI YATMAKTAY- 


DI. INFO-TURK AJANSI'NIN AŞAĞIYA ALDIĞIMIZ İNCELEMESİ, BU KONUYA AÇIKLIK GETİRİYOR. 


Avrupa ülkelerinde, o ülkelerin emeklilik mevzuatına tabidirler ve bunun için gerek kendilerinden, gerekse patronlarından egeklilik primikesilir. Ancak, Avrupa insanlarının yaşam standartları ve ortalama ömürleri göz önünde tutularak bu ülkelerde emekliye ayrılma yaşı erkekler için 65, kadınlar için 60 olarak tesbit edildi. Türkiyeli işçilerin bu haktan yararlanmaları pratik olarak olanak dışı. Çünkü Türkiyeli işçiler arasında 65 yaşına kadar yaşayabilenler, parınakla gösterilecek kadar az. 

Yeni yasa, prensip olarak, yurt dışında çalışan Türkiyeli işçilerin de, erkekse 55, kadın ise 50 yaşında emekli olabilmesi olanağını sağladığı için, olumlu bir adım olarak değerlendirelebiiir. 

Ancak bu haktan yararlanıması için konulan koşullar, yurt dışındaki işçileri yeni haksızlıklar ve olanaksızlıklarla karşı karşıya getiriyor. 

YENİ YASANIN 
OLUMSUZLUKLARI 

1. Bu haktan yararlanabilmek için, yurt dışında çalışan İşçi- nin, çalıştığı süreler için, tavan 


9660 lira aylık üzerinden işçi ve 
işveren prim paylarını Sosyal Sigortalar Kurumu'na döviz olarak ödemesi gerekiyor. 

Bu durumda, yurt dışındaki işçi, çalıştığı ülkenin sosyal sigorta kurumuna ödediği emeklilik primi dışında, bir de Türkiye" nin Sosyal Sigorta Kurumuna, üstelik sadece kendi prim payını değil, bir de işverenin prim payını ödemek zorunda tutuluyor. 

Emeklilik sylığı alabilmek İçin asgari 5000 işgünü prim ödemiş olmak gerektiğinden, sadece yurt dışında çalışmış bulunan 
bir Türkiyeli işçinin ayda 7512 
lira emeklilik aylığına bağlanabilmesi için, SSK'na toplam 20. 
000 DM (243.432 TL) civarında 
ödemede bulunması zorunlu. Avrupa'da büyük çoğunluğu esasen en ağır ve pis işlerde asgari ücretlere çalıştırılan ve kazandıklarıyla ancak günlük geçimlerini sağlayabilen Tülkiyeli işçilerin bu parayı bir araya getirerek SSK'na ödemeleri çok zor. 

Bu dövlzi ödeyebilecek kadar tasarrufta bulunmuş olanlar için de, bu kadar büyük meblağı ödedikten sonra alacakları emeklilik aylığı, yatırdıkları paranın karşılığını sağlamaktan çok uzak. Zira, kendisine bağlanacak 7512 lira aylıkla işçi bu yatırımın karşılığını ancak 3 yılda alabilecek. 
Türk parasının sürekli değer kaybettiği göz önünde tutulursa, 20. 
000 DM'ın karşılığının alınması 
daha da uzun sürecek. 

2. Geçmiş sürelerin değerlendirilmesinde, SSK'nın tanıdığı son tavan aylığın esas alınması da, yurt dışındaki işçiler aleyhi- ne bir uygulamadır. Zira değerlendirıneye tabi tutulan geçmiş yıllarda tavan ücret, bugünkü miktarın çok altındaydı. Örneğin, tavan ücretin 5000 lira olduğu yılların primierinin de 
9660 lira üzerinden hesaplanması, işçinin sırtından haksız olarak daha fazla döviz sağlamaktan öte anlam taşımıyor. 


CHP milletvekili Sabri Tığlı, muhalefetteyken Brüksel'de Türkiyeli 


işçilerle yaptığı toplantıda "emeklilikhakkı" 


konusunda kendi yasa 


önerisini açıklarken, "çifte soygun''dan hiç söz etmiyordu. 


-e 


Kapitalist Avrupa ülkelerinde Türkiyeliiççiler bunalımın en ağır darbesini yerken, "çifte emeklilik" баєаг da bir başka darbe oldu. 


3. En büyükadaletsizlik ise, yurt dışındaki işçinin, çalıştığı yabancı ülkelerde yıllarca emeklilik primi ödediği halde, aynı süreler için, patronun prim payı da dahil bir daha Каблегііргіт ödemek zorunda bırakılmasıdır. 

Oysa, bu yasayı çıkartan hükümetin, herşeyden önce, Türkiye'de emekli olmak isteyen işçinin yurt dışında ödediği, sigorta primlerinin ve yine işçi için ödenen patron prim paylarının Tür- 


kiye'ye transferini sağlaması, böy- 


lece işçiyi ikinci kez katmerli prim ödeme külfetiyle karşı karуа bırakmaması gerekirdi. 

Eğer bir milyona yakın işçinin emekgücünü Avrupa kapitalistlerine satan devlet, bu işçilerin emeklilik primlerinin Türkiye'ye transferini sağlayamıyor, Avrupa hükimetlerinden bu çok doğal hakkı kopartamıyorsa, o zaman kendi aczinin yükünü işçinin sırtına yıkmak değil, bizzat kendisi yüklenmek zorunda. 
Bu yasayla, devletin kendi yurttaşını korumaktaki aczinin yiki de, yine işçinin sırtına yıkılıyor. 


4. Yurt dışındaki işçiye bir başka tuzak, yasa metninde açıkça belirtilmediği için, ancak yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasıyla ortaya çıkıyor. 

Yönetmeliğe göre, bir işçi yurt dışında çalışmış olduğu sürenin, sadece 5000 işgününü tamamlamasına yetecek miktann o borçlanamıyor, tamamını borçlanınak zorunda bırakılıyor. 

Örneğin bir Türkiyeli işçi, Aimanya'ye gelmeden önce Türkiye'de 13 yıl sigortalı olarak çalışıp 4680 gün prim ödemiş, 33 
yaşında Almanya'ya gelerek 10 
yu da burada sigortalı olarak çalışmışsa, Türkiye'de emeklilik hakkını kazanabilmek için 5000' e varmaya yeterli 320 günlük prim farkını döviz olarak borçlanmakla kurtulamayacak, 3600 
günlük pirimi döviz olarak ödemek zorunda kalacak. 

Daha açık bir deyişle, herkes 
5000 iş günü pirim ödemek suretiyle emekli olabilirken, yıllarca gurbette en ağır koşullarda çalışmış olan bir Türkiyeli işçi, herhalde Türkiye'ye kazandırdığı dövizierin de ödülü olarak, 
8280 günlük primi ödemiş olma 
koşuluyla emekliye ayrılabilecek. Üstelik de, bu primin 10 yıla karşılık olan 3600 günlük kısmı hem Almanya'da, hem de Türkiye'de iki kez prim ödemesi- ne tabi tutulmuş bulunacak. 

5. Ve nihayet, yurt dışındaki işçiler, "çifte emeklilik” hayaliyle aldatılıyor. 

Yasada, yurt dışındaki işçilerin, çalıştıkları ülkelerde ödedikleri işçi prim paylarını geri çekmemeleri halide, 65 yaşına gelince o ülkelerde ikinci kez emeklilik hakkına sahip olacakları belirtiliyor. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, herşeyden önce, 65 yaşına kadar yaşayıp da yurt dışında ikinci emeklilik hakkından yararlanabilecek Türkiyeli işçi sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. 
Kaldı ki, işçi bu yaşa kadar yaşasa bile, ikinci emeklilikten yararlanacağı da kesin değil... 

Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Yabancı İşçiler Yöneticisi Heinz Richter, bu hükmün, Türkiye ile Almanya arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın 
26 ve 27. maddelerine aykırı olduğunu, bu maddelere göre bir başka ülkede emeklilik: hakkı alan işçinin, Almanya'da ikinci kez emekli olamayacağını ileri sürüyor. 

Her ne kadar Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgizar,mevcut anlaşmada böyle engelleyici bir hüküm bulunmadığını iddia etmekteyse de, WDR Radyosu Hukuk Danışmanı Pr. Mesut Yıldırım, anlaşmanın Türkçe ve Almanca metinleri arasında çelişki olduğunu, Almanca metne göre çifte emekliliğin mümkün olmadığını açıklıyor. 


YASANIN VE ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN 
MÜCADELE EDİLMELİDİR 


Özet olarak: 

1. Yurt dışındaki Türkiyeli işçiler, 7512 lira aylıkla emekli olabilmek için 20.000 DM ödemek zorunda bırakılıyor, 

2. Türkiye dışında geçmiş yların değerlendirilmesinde prime esas tavan ücreti, söz konusu yılların baremine göre değil, en son bareme göre hesaplanarak, yurt dışındaki işçiler haksız bir ayırıma tabi tutuluyor, 

3. İşçilerin çalıştıkları ülkelerde ödedikleri emekilik primleri o ülkelerin sigorta kurumlarında kalırken, aynı işçiler bir de kendi ülkelerinin sosyal sigorta kurumu tarafından döviz talanına uğratılıyor, 

4. Ve her zaman olduğu gibi bu kez de, yurt dışındaki işçiler, anlaşmalara aykırı. düşen bir “çifte emeklilik" hayaliyle aldatılıyor. 


Tüm bu olgulrr, yurt dışındaki işçilerin, Türkiye ve Avrupa sendikalarının, tüm bu haksızlıkları gidennek, özellikle de yeni çıkan yasa ile yürürlükteki sosyal güvenlik anlaşmalarını değiştirtmek için biran önce mücadeleye girmelerini zorunlu kılıyor. 
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A. SINAN KORKUT 


Brüksel'de bulunan NATO Enformasyon Servisi'nin, örgüte üye ülkelerin dillerinde yayınladığı bir dergi var. Üç ayda bir Türkçe olarak da yayınlanıyor. 
Derginin iç kapağında belirtildiğine göre yayınlanan makaleler üye ülkelerin veya NATO'nun resmi görüşlerini yansıtmayabiliyor. Ama tersini varsaymak da mümkün çünkü bir örgütün şu veya bu biçimde onaylamadığı, desteklemediği görüşleri resmi yayın organında yayınlaması olacak şey değil. Bu derginin İngilizce basımı olan NATO Review' da Avrupa Komünizmi konulu bir dizi makale yayınlandı. Bu makalelerde ileri sürülen görüşleгі özetlemek, NATO militaristierinin Avrupa Komünizmi konusundaki düşüncelerini, çözümlemelerini sergilemek açısından önem taşıyor. 

Ele alacağımız makalelerden ilki derginin Aralık 1977 sayısında yayınlanmış. Yazarı, Lüksemburg'daki Mantemach Akademisi'nde bir öğretim üyesi olan Pete: Gyallay-Pap. Yazar makalesinde Avrupa Komünizminin tarihsel gelişmesini inceliyor ve bugün ulaştığı aşamayı irdeliyor. 
Pap'a göre Avrupa Komünizmi' 


nin entellektüel köklerini, tarih- . 


sel materyalizmin bilimsel geçerliliği üzerinde kuşkular ileri süren Georg Lukacs ve Karl Korsch' un 1923 yılında yayınladıkları Tarih ve Sınıf Bilinci ve Markвіл ve Felsefe adlı kitaplarda bulabiliriz. Daha sonraları başkalarının da katılmasıyla gelişen bu revizyonist akım bir Süre tavsıyorsa da 1950'lerin ortalarında yeni ve taze bir biçim alıyor, 1960'larda da geniş boyutlara ulaşıyor. 

Pap, Avrupa Komünizmi'nin teorik bir özü olmadığını, ayırıcı niteliğinin Marx'ın Leninist yorumlanmasının neden olduğu teorik bunalımın ortaya çıkardığı, Marksizm'i Leninizm'den kurtarma çabası olduğunu söylüyor. Bu ayırıcı niteliğin yansıma biçimi, modem Avrupa felsefesi, bilim ve kliltürüne dayanarak tüketici kapitalizmi ve Sovyet marksizmine radikal eleştiriler yöneltmek ve eleştirilen yapılara seçenek yapılar geliştirmek oluyor. 

İkinci makale derginin Şubat 
1978 sayısında yayınlanmış, yazarı İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen. Yazı, Owen'in Cambridge Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmanın değiştirilmiş biçimi. Ana konusu, sosyal demokratların Avrupa Komünizmi'ni benimsediğini açıklayan partilere yönelttikleri eleştiriler ve sorular. Üçüncü makale, Johns Hopkins Üniversitesi'nin Bologna kampüsunda siyaset bilimi profesörü olan Pierre Hassner tarafından yazılmış ve daha önce, Mayıs ayında, Lizbon'da yapılan “'Avrupa Komünizminde Yeni Eğilimler" adlı seminere bildiri olarak sunulmuş. 

Owen, makalesinin tümünde 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sürekli olarak şu noktayı vurguluyor: Sosyal demokrat partiler Avrupa Komünizmi yanlısı partiler karşısında tutumlarını kesin olarak belirlemek zorundalar, çünkü bu partiler değiştiklerini ve parlamenter demokrasi kurallarını benimsediklerini ileri sürüyorlar. Bu durum ise sosyal demokratlarla komünistler arasındaki ayırıcı çizgiyi gizlemeye ve sosyal demokratların komünist hareket karşısındaki uyanıklıklarını ortadan kaldırmaya neden olabilecek nitelikte. 

Hassner ise yazısının önemli 


“bir bölümünü Avrupa Komüniz- ` 


mi'nin çeşitli tanımları arasından hangisinin daha aydınlatıcı olduğu konusuna ayırmış. Avrupa Komünizmi yanlısı · olarak tanıtılan üç partinin 1977 yılı Mart ayında Madrit'de yaptıkları toplantıdan sonra yayınlanan bildiride ileri sürülen görüşlere bu açıdan ağırlık veren Hassner bu partileri ortak olarak betimleyen görüşün şu olduğunu söylüyor: Gelişmiş ülkelerde demokrasi ve özgürlük birbirinden ayrılmaz bir bütün oluştururlar. 
Parlamenter demokrasi kurallarına, toplumsal ve kültürel çoğulculuğa saygı duyulması yalnız bir geçiş dönemi için değil varılması amaçlanan toplum düzeni içinde de geçerli olmalıdır. 

Нег üç yazar Avrupa Komünizmi konusunu tarihsel kökenleri, sosyal demokrat partilerin alması gereken tavır ve tanımlanması noktalarından inceliyorlar. 
Ayrı konuları inceledikleri sanılabilen bu üç yazarın birleştikleri bir noka var: Proletarya diktatörlüğünü reddettiklerini ve Avrupa Котйпігті'пі benimsediklerini ilan eden partiler, hem kendileri hem de kapitalist Batı toplumu için iyi bir iş başarmışlardır. O kadar ki Hassner Avrupa Komünizmi ve kapitalist Batı toplumlarının kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu, Avrupa Komüni п yaşamasının ve gelişmesinin bu toplum için bir sağlık göstergesi sayılabileceğini, ikisinden birisinin başarısızlığa uğramasının diğerinin de ölümü 


olabileceğini söylüyor. 

Bazı Avrupa ülkelerinde komünist partilerin politik iktidara ortak olabilecek durunu geldiği bir ortamda, NATO çevrelerinin görüşlerini yansıttığına kuşku duyulmaması gereken bir yazarın, bu partilerin benimsediklerini söyledikleri görüşü kapitalist toplumun geleceği ve daha да önemlisi başarısıyla bu kadar yakından ilişki içinde olarak sunması, üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Komünist partilerin kapitalist toplumdaki rolleri hakkında burjuvazinin görüşleri kuşkusuz yalnız burjuvaziyi ilgilendirir ve bağlar. Fakat, bir parti burjuvazi tarafından kapitalist toplumun başarısının ve sağlıklılığının güvencesi gibi gösterilmek istenirse o parti böylesine çelişkili bir durumu gerek kendi üyelerine gerekse dünya işçi sınıfı hareketine inandırıcı bir biçimde açıklamakla yükümlüdür. Diğer taraftan, salt komünist partileri karalamak ve kitleler önündeki saygınlığını ortadan kaldırmak için burjuvazinin kalkıştığı çarpıtma girişimlerini de gözardı edemeyiz. 

Sınıf düşmanlarını bu denli hoşnut kılan olgunun, proletarya diktatörlüğünün Avrupa Komünizmi'yle özdeşleştirilen partiler tarafından ülkelerinin özel koşullarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle değişen ölçülerde reddedilmesi olduğu hiç bir kuşkuya meydan vermeyecek kadar açıktır. Ne var ki, bilimsel sosyalist öğretinin temel taşlarından birisi ve Sosyalist ülkelerin zengin deneyimlerinin doğruluğu kanıtlanmış bir sonucu olan proletarya diktatörlüğünün reddedilmesi, taktik ve stratejilerin buna göre belirlenip uygulanması burjuvaziyi tümliyle tatmin etmez. Elini veren kolunu kurtaramaz örneği, bu ideolojik zaafın üstüne üstüne gidilir. Partiyi parti yapan ilkelerin birer birer terkedilmesi istenir. Ta ki partinin ideolojik ve politik bütün silahları elinden alınıncaya kadar. 

Her üç yazar bu konuda da birleşiyorlar. Proletarya diktatörlüğünün reddedilmesinin yeterli olmadığı ve Avrupa Komünizmi yanlısı partilerin hâlâ birer komünist partisi niteliği taşıdığını söylüyorlar. Bu partilerin bazı temel sorunlar çerçevesinde sıkıştırılmasını, bazı önemli noktalara açıklık getirmelerini istiyorlar. Temel sorun olarak niteїепдїгйеп konular, gerçekten де işçi sınıfı partileri ile burjuva partileri arasındaki ayırımı ortaya çıkaran şeyler. Leninist parti örgütlenmesinin temel taşı olan demokratik merkeziyetçilik ten vazgeçilmesi isteği bunlardan biri. Özellikle Owen, demokratik merkeziyetçiliğin çoğulcu demokrasi ile bağdaşamayacağını ve çoğulcu demokrasi kurallarını benimsediklerini söyleyen partilerin bu benimsemenin doğal ve mantıksal uzantısı olarak demokratik merkeziyetçiliği de reddetmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyor. Hassner ise, merkeziyetçiliğin reddedildiği bir partide "demokratik" bir biçimde alınan "demokratik merkeziyetçiliğe dönüş" kararının, demok- 


ratik <ayılamayacağını söylüyor. 
Yazarlar, ister Avrupa Komü- 


nizmi'ni benimsesin ister benimsemesin işçi sınıfı partilerinde kararların oybirliğiyle alınması- nın, örgütlü hizipler olmaması- nın, tavsiye listelerinin varlığı- nın, parti çizgisinden sapan йуеlerin üyelikten uzaklaştırılmalarının da çoğulcu demokrasi kurallarına uymadığını söylüyorlar ve bunlardan da vazgeçilmesini istiyorlar. Taleplerin sonu gelmiyor. İşçi sınıfının çelik disiplinli öndü örgütü olan partinin savaşanlığını ortadan kaldırmaya yönelik bu saldırının dayandırıldığı nokta, Avrupa Komünizmi'nin inanılır olup olmadığı kuşkusu. 
Proletarya diktatörlüğünün reddedilmesi ve çoğulcu demokrasi kurallarının benimsenmesinin seçimlerde oy toplamaya yönelik bir taktik olduğundan kuşku duyuluyor. Yazarlar bu kuşkularını açıkça dile getiriyorlar: Bu partilerin iktidara geldikleri zaman çok partili demokrasiye dokunmayacaklarından nasıl emin olabiliriz diyorlar. Emin olmak için istedikleri garanti ise bu partilerin Leninist örgütlenme ilkelerini reddetmeleri. Bu partiler eğer demokratik merkeziyetçilikten, vazgeçip karar mekaniz-. 
malarını "demokratikleştirirlerse”; oybirliğiyle karar vermek vazgeçip hizipleşmelere göz yumarlarsa, ancak o zaman, Owen" 


“an deyimiyle, çoğulcu demokra- 


inde "Ыг Truva atı" olmadıklarını kanıtlayacaklar ve sosyal demokrat partiler onlara daha çok given duyacaklar. 


Avrupa Komünizmi'nin Marksist-Leninist ilkelerden bir sapma olduğunu kabul edersek bu sapmanın kendisinin neden olduğu ideolojik zaaftan yararlanmak isteyen burjuva ideolojisinin yönelttiği saldırıların nasıl karşılanacağı, etkisizleştirileceği ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan bazı partilerin bu saldırıdan еп az tahribatla nasıl çıkacağı sorusuna bir yanıt bulmak gerekiyor. Bu yanıtı verecek olanlar ise bu partilerin Marksist-Leninist ilkelere ve proletarya enternasyonalizmine yürekten bağlı olan üyeleri. 


ÇIKIYOR 
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Bakü kentine 
Lenin nişanı 


verildi 


“STRATEJİK SALDIRI SİLAHLARININ 
SINIRLANDIRILMASI 
KONUSUNDA ABD İLE 
BU ZAMANA KADAR, 
TARAFLARCA KABUL 
EDİLEBİLİR BİR 
ANLAŞMA HAZIRLIĞININ TAMAMLANAMAMASININ 
NEDENİ, NATO'NUN 
SİLAHLANMA YARIŞINDA 
YENİ ATILIMLAR 
PEŞİNDE OLMASIDIR. 
OYSA TARAFLARIN 

BU SORUNA İLİŞKİN 
TUTUMLARI ARASINDAKİ 
UZAKLIK PEK DE 

FAZLA DEĞİLDİR VE 

IYİ NİYET GÖSTERİLDİĞİ TAKDİRDE TAMAMEN 
AŞILABİLİR.” 


SBKP Genel Sekreteri ve SS- 
CB Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı L.İ.Brejnev 22 Eylül'de, Bakü kentine Lenin Nişanı verilmesi için bu kentte düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Bu konuşmada sosyalist ekonominin güncel sorunlarına ve uluslararası önemdeki sorunlara önemli açıklıklar getiriliyordu. 

Konuşmsunın başında Bakü emekçilerinin вов; t devrim mücadelesinde, sosyalist ekonominin sorunları karşısında ve Büyük Anayurt Savaşında gösterdiği fedakarlıkları, kahramanlıkları belirten Brejnev, bir zamanlar "kara bir kent" olan Eakü'nün bugün "sosyalizm güneşi altında kısa bir zaman dilimi içesinde çağdaş endüstrinin, gelişmiş tarımın, ileri kültürün bayındır bir yöresidurumuna gelen değerli bir cumhuriyet başkenti" olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın son yıllarda sanayi ve tarım alanlarında gösterdiği üretim artışlaтїшїп kıvanç verici boyutlara eriştğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: 

"Bugiin Azerbaycan sadece petrol kuleleri yöresi değildir. 
Makine yapım, kimya, elektzoteknik, elektronik, radyo-teknik 

й, hafif metalürji ve diğer dallarda da gelişmiştir. Cumhuriyetin ve ülke ölçeğindeki haik ekonomisinin çıkarlarını esas alarak sanayiln yapısını daha da yetkinleştirmelisiniz." 


BOYOK KAZANIMLAR, 
ÖNEMLİ SORUNLAR 


Brejnev konuşmasının devamında ülke ekonomisindeki gelişmeler ve sorunlar hakkında da gu değerlendirmeleri yapıyordu: 

"Bütün ülkede Sovyet insanlari onuncu beş yıllık planı yaşama geçirerek büyükbir gayretle çalışıyorlar. Güçlü sosyalist endüstrimiz etkinlik ve çalışma niteliğini artırarak yeni başarılar elde ediyor. Sosyalist endüstrinin bu yılın planını daha çimdiden yerine getirdiği söylenebilir. 
Merkez Komitesi Temmuz Plenumu'nun tarımsal üretimin önüne koyduğu görevlerin yerine getirilmesi, köyü yeni bir nitelik düтеуіпе çıkaracaktır. Hasat eramnda ekinin taşınmam ve alımıyla uğraşan herkesin, ürünün korunmasından sorumlu herkesin, uyumlu çalışımas ve daha fazla çaba harcaması gerekiyor. 
Кнасаш yoldaşlar, ülkemiz hareketli, canlı günler yaşıyor. Kazanımlar büyüktür, ama sorunlar da az değildir." 

Brejnev, Parti'nin ve halkın çıkarları için yapılan İşlerin, yine emekçiler tarafından eleştiri- ye dayanan bir denetim altında bulunmamnın, toplumsal gelişme ve komünizm kuruculuğu- nun büyük görevlerinin yerine getirilmesi için daha elverişli kogullar yaratılmasında ne denli hayati önerşi olduğunu vurgulayarak, bu konuda raslanan olumsuz örnekleri de eleştirdi. 


SALT KONUSUNDA 
ANLAŞMA : 


Konuşmasının son bölümünde, güncel ve olağanüstü önemdeki uluslararası hakkında SBKP'nin gön açıklayan Brejnev, bir süre önce yapılan sosyalist ülkeler komünist partilerinin geleneksel yaz toplantısına değinerek şunları söyledi: 

"Bu ülkelerin her biriyle çok yönlü ve çok zengin ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerher geçen yıl daha da gelişiyor. Görüşmelerimiz- de uluslararas durumun kilit воrunlanna büyük önem verildi. 

"Uluslararası durumun şu anda çok karışık olduğunu biliyorsunuz. Emperyalist çevrelerin dünyada oluşan güç dengesini sağduyuyla değerlendirmekteki isteksizlikleri, sosyalist ülkeler karşımnda askeri üstünlük sağlamak ve onlara kendi isteklerini kabul ettirmek için yapılan ve dünya için son derece tehlike- li olan gerçek dışı hesaplar, durumun gerginleşmesinin temelinde yatıyor. 

"Stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılması konusunda ABD ile bu zamana kadar, taraflarca 


kabul edilebilir bir anlaşma haтт т\п tamamlanamamasının nedeni, NATO'nun silahlanma yarışında yeni atılunlar peşinde olmadır. Oysa tarafların bu soruna İlişkin tutumları arasındaki uzaklık pek de fazla değildir ve iyi niyet gösterildiği takdirde tamamen aşılabilir. Galiba bu sorunun çözümü, ABD'de sağlam barış ve karşılıklı vararlı isbirligini değil, soğuk savaşın yeniden diriltilmesini istiyenleri tedirgin ediyor. 


KATKILARIMIZDAN KUŞKU DUYULMASIN 


Yumuşama düşmanlarının son zamanlarda başlattıkları "іпsan hakları" kampanyasının, doğrudan doğruya SSCB'nin içişlerine karışma ve Helsinki Sonuç Belgesi'nin özünün en kaba biçimde çiğnenmesi girişimi olduğunu belirten Brejnev, sözlerine şu önemli açıklamalarla devam etti: 


"ABD de dahil, kapitalist dünya ülkeleri konusundaki politikamız barış, barış içinde birlikte yaşama, barışçı işbirliği politikas idi ve öyle kalacaktır, Bu nedenle devletlerin içişlerine karışma, onların egemenlik haklarını çiğname uygulamasını kesin olarak reddediyoruz. Silahlanma yarışını durdurmak, barış ve halkların güvenliğini pekiştirmek için herşeyi yapmayı dış politikamızın köklü görevi olarak görüyoruz. Büyük ya da küçük olsun, nükleer silahı olsun ya da olmasan, bütün devletlerin sağlam güvenlik hakkına sahip olduklarını kabul ediyoruz, Sovyetler Birliği ve sosyalist topluluğun öteki ülkelerinin, insanlık 


için önemli olan bu sorunların çözümline gelecekte de gereken katkıda bulunacaklarından hiç kinısenin kuşkusu olmasan!" 


ORTA DOĞU'DA 
ÇÖZÜM YOLU 


Brejnev, Orta Doğu'yu ilgilendiren ve Camp David'de yapılan ABD-İsrail-Mımr görüşmeleri ile daha bir alevlenen sorunlara ilişkin olarak özetle şu açıklamaları yaptı: 

"Son zamanlarda Arap balklarının çıkarlarını satmaya hazı olanlarla gizli, ayrılıkçı anlaşmalar yapılıyor. Niyetler son derece açıktır: Arap halklarını bölmek, onları birbirlerine düşürmek ve saldırgana ayrı ayrı yararlı olan koşulları Arap ülkelerine zorla kabul ettirmek. Orta Doğu anlaşmazlığının diğer teraf devletlerini geri plana atarak hazırlanan ve onların çıkarlarına tamamen ters düşen bu anlaşmanın koşullarına boyun eğmeye zorluyorlar. 

"Doğrusunu söylemek gerekirse bu oldukça güç bir iştir. 
Bugün Arap halklarının ayrılıkçı Camp David anlaşmasını К; olarak kınadıkları, anlaşi keyle karşı çıktıkları biliniyor. 
Bu duyguları anlamak zor değildir. Yılların deneyimi, Orta Doğu anlaşmazlığının gerçek çözümü için sadece tek yol bulunduğunu apaçık gösterdi. Bu yol, 
1967 yılında İsrail terafından 
işgal edilen bütün Arap topraklarının tamamen boşaltılması, Filistin Arap Halkının, kendi bağımaz devletini kurma hakkı da dahil, tüm yasal haklarına tam ve açık olarak saygı gösterilmesi, İsrail де, gin 


ABD Senatosu karar aldı: 


TEMİZ BOMBANIN 
PARASI HAZIR 


Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu "Temiz Bomba" olarak adlandırılan Nötron'un yapımına başlanması için gerekli fonun ayrılmasına 68'e karşı 1 oyla karar verdi. 

Bilindiği gibi, nötron bombası çevreye hasar vermiyor, buna karşılık yüksek radyasyon etkisiyle canlıları çok daha büyük bir güçle ortadan kaldırıyor. Bunu bir övünç vesilesi olarak gösteren Amerikalı uzmanlar tepkilere karşı yaptıkları açıklamalarda şunları söylüyorlar: “Artık nötronu sevmenin zamanı gelmiştir. 
Şimdiye kadar birçok yanlış anlamalarla karşı çıkılan bu bomba mevcut nükleer silahlardan çok daha 'temiz'dir .... Nötron bombası patladığı zaman diğerlerine oranla daha az yıkıcı bir etki birakmakta, buna karşılık daha güçlü bir radyasyonla düşman personelini ortadan kaldırmaktadır. Öyle ki, örneğin bir düşman tankını tahrip olmadan ele ge- 


çirmek mümkündür." 

Bütün bunlar nötron bombasının temizliğini kanıdamak için söyleniyor. Oysa zaten varolan nükleer silah stoku dünyadaki canlıları ortadan kaldırmaya yetecek güçtedir. Bir diğer gerçek de şudur: Nükleer silahların kullanılması bir yana, sadeceyapımı bile dünyadaki çevre kirlenmesinin beşte birini oluşturmaktadır. 
Buna sözkonusu silahların denemeleri de eklendiğinde bu kirlenme oranı çok daha yüksek boyutlara ulaşmaktadır. 


Nükleer çalışmaların ve denemelerin yol açtığı radyoaktif kirlenme günümüzde henüz ölümcül boyutlara ulaşmamıştır. Ama bu konudaki son araştırmalar, mevcut kirlenmenin, canlı organizmalarda yüzlerce, binlerce kez arttığını göstermektedir. Yani radyoaktif kirlilik (o canlıların vücudunda büyük bir artış göstermekte ve bunun sonucunda 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Brejnev: SALT konusundaki uzlaşmazlığı NATO kışkırtıyor 


rinin güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Böylesine kapsamlı bir düzenleme ancak Filistin Kurtuluş Örgitü de dahil, ilgili tüm tarafların 


leme ne kadar çabuk yapılıtsa, Orta Doğu da o kadar kısa söre- de gerginlik odağı olmaktan kurtulacaktır." 


KAHRAMAN BAKÜ 


Yalnız Sovye balkı değil, bütün ülkeler halkları için önem taşıyan gerçeklere değindiği ve çözümler getirdiği konuşmasını, Brejnev şu sözleriyle bitirdi: 


"Devrim hareketine, Azerbaycan'da Sovyet egemenliğinin kurulmasna уе sağlamlaştırılmasına hizmetleri, 1941-1945 yıllsrındaki Büyük Anayurt Savaşı &- raanda faşist işgalcilere karşı kazanılan yengiye büyükkatkısı ve kent emekçilerinin ekonomik ve kültürel kuruculukta elde ettikleri başarılarından ötürü Bakü kenti Lenin Nişan:'yla ödüllendiril. 
mektedir. SBKP Merkez Komitesi, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu, Sovyet Hükümeti ve kendim adına bu ödülden ötürü 


sizleri bir kez daha kutlarım yoldaşlar. Bakü sancağındaki sevgili Lenin portresi kentinizin ve bütün cumhuriyetin emekçilerine komünizm kuruculuğu yollarında yeni yararlıklar ve başarılar esindirsin. 


General Haig: Nötron yapımı ıçın yuxsex yerden retva 


çıktı. 


çok büylik boyutlara vararak tekrar doğaya dönmektedir. 


Silahlanma yarışına son verilmesi ve özellikle nükleer silah yapımının durdurulması günümüzün en önemli sorunlarından biri- 


dir. Bugün tim düm,'ada silahlanma için 400 milyar dolardanfazla para harcanıyor. Buna karşılık ABD'de, yani dünya yüzölçümünün еде birini oluşturan topraklarda yalnızca sanayi kirlenmesinin önüne geçebilmek için 
600 milyar doları aşkın para gerekiyor. 

Öte yandan ABD dünyadaki tüm çevre kirlenmesinin yarısına neden olmaktadır. 130 milyar 


dolarlık bir askeri bütçeye sahip olan ABD'nin nükleer silah yapımı ve son olarak da "temiz bomba" nötronun imali ile dünya kirlenmesine yapacağı katkı çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Bütün bunlar, nötron'un “temizliği've dünya halklarına"sağlayacakları"konusunda gerçekleri bir kez daha ortaya çıkmaktadır. ABD Senatosu'nun 68'e karşı 1 oyla yapımına karar verdiği ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri komutarı Haig'in de "NATO ittifakı için cesaretlendirici" bulduğu nötronun, üretimi bir tek şeye yol açacaktır: Üzerinde canlı yaşamayan, ama "temiz" bir dünya. 
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Ölümünün 11. yıldönümünde: 


ERNESTO 
"CH Е" 
GUEVARA 


Ernesto Che Guevara, Latin Amerika'nın bu unutulmaz adı onbir yıl önce, CIA'nm emriyle, bir 9 Ekim ginü öldürülmüştü. 
Amerikan kuklası Barientos diktasını yıkmak için Bolivya'da bulunan ve bir gerilla iğine kumanda eden Che'nin, bir yılı aşkın bir süredir sürdürmekte olduğu savaş başarısızlığa uğramış ve Che ayağından yaralı olarak tutsak alınmıştı. Yaralı Guevara yalnızca birgün tutsak olarak tutulmuştu. Barientos'un emriyle alelacele kurşuna dizilmiş ve daha sonra yapılan resmi açıklamalarda ise muharebe sırasında öldürüldü söylenmişti. 
Onbir yıl sonra bütün dünya ilericileri, bir yandan Latin Amerika emekçilerinin Amerikan emperyalizmine karşı nefretinin simgesi haline gelmiş olan Che'nin kahramanca mücadelesini anıyor, bir yandan da tutsak alınan bir kişinin CIA'nın emriyle katledilmesini nefretle anımsıyor. 

Guevara'nın boyun eğmek bilmeyen mücadelesi bugün hâlâ binlerce yeni yeni insanda saygı ve hayranlık uyandırıyor. Öte yandan burjuva çevreleri Che'nin devrime olan inancını gizlemeye, onu "iflah olmaz bir serüvenci, bir Don Kişot" olarak gösterme çabası içindeler. Bu çevreler tarafından onun özverili mücadelesi, sıradan bir serüven olarak sinema perdelerine yansıyor, renkli magazinleri süslüyor. Devrimci heyecanı televizyon ekranlarında izlenen bir serüven filmi- nin saman alevine dönüştürülmek isteniyor. 

Che'nin renkli kişiliğinde, sabırlı uğraşlar yerine "'devrimi bir an önce yapabilecek" formüller bulduklarmı sanan birtakım küçük burjuva çevreler ise Che'nin bazı görüşlerini "evrensel bir deney" olarak gösteriyorlar. Dahası, onun çok yönlü kişiliğinden etkilenen ve devrimci mücadelede yeterince deneye sahip olmayan genç insanlara, okullarda işgaller yaparak bu "evrensel deneyi" tekrarlamayı öneriyortar. 
Che'nin onurlu anısının ardına gizlenerek o sosyalist sistemin, dünyada artık maddi bir gerçeklik olan sosyalizmin ötesinde, yalnızca adı "'sosyalist" olan radikal çözümler aramaya kalkışıyorar. 


СНЕ: SOSYALİZMİN 
İNANÇLI SAVUNUCUSU 


Birçok yanlışına karşın Che Guevara hiçbir zaman, bugün Che'yi izlediklerini sanan birçoklarının yaptığı gibi, дйпуа sosyalist sistemine karşı çıkmıyordu. 
Tersine dünya sosyalist sisteminin ve Sovyetler Birliği'nin dünya devrimci hareketi içindeki yerini, ulusal kurtuluş savaşlarına bakışını açık ve net bir biçimde dile getirmişti. Ekim Devriminin 
43. yıldönümünde Sovyetler Bire yaptığı gezide şunları söylüyordu: "'Devrimin zaferinden 
43 yıl ve işgale karşı savaştan 
yıllar sonra, bu halkın tertemiz bir devrimci ruhu koruduğunu gördük. Sovyet yurttaşlarının, insanoğlunun karşılaştığı istisnasız tiim güncel sorunlara ilişkin geniş bilgisi ve yüksek politik dtizeyi karşısında şaşkınlığa uğradık." 

Che şunları ekliyordu: "Küba Devwiminin zaferini izleyen iki yıl boyunca Sovyet Halkı ve Sovyet Hükümeti, ne kadar karmaşik olursa olsun tüm sorunlar karşısında bize yardımcı olmaya hazır bir el uzattı. Geride kalan 


iki yıl boyunca Sovyetler Birliği tarafından yapılan yardımı sııalamak ya da daha henüz imzaladığımız anlaşmada yer alanları anlatmak çok zamanımızı alacak. Ancak bunların tümü, Sovyetler Birliği'nin barış ve bağımsızlık mücadelesi yürüten halklarm yanında olduğunun açık ve görünür kanıtıdır ve bu Sovyetler Birliği'ni, kurtuluş için başkaldırmış olan ülkeler için daha büyük bir simge yapıyor. Bu, Latin Amerika devletlerince, eğer onların değilse bile bu ülkelerin halklarınca, gerçekten yeni bir 


yaşamın burada bulunacağının, yeni bir yaşam özleminin bura- 
-dan kaynaklandığının daha net anlaşılacağı anlamına gelecektir." 


Sovyetler Birliği'nden ayrılmadan önce radyoda yaptığı konuşmada İse şöyle söylüyordu: "SSCB'ye ulaştığımız andan itibaren Sovyetler Birliğ da sosyalizmin anavatanı olarak hissettiğimiz binlerce kez tekrarlamaya hazırız. Kesinlikle söyleyebiliriz ki, 1917 Ekimini yaratan devrimci ruh Sovyet halkın- da yaşamaya devam etmektedir." 


SERÜVENCİLER CHE'YE 
SAHİP ÇIKAMAZ 


Che'nin yolunda yürüdüklerini sanarak, barış için verilmekte olan mücadeleye karşı çıkanlara Che şu sözleriyle yanıt veriyor: 

«Bizim için barış sorunu, kimilerinin düşünebildiği gibi boş bir laf değildir. Büyük öneme sahiptir. Bugün emperyalizmin her sahte adımı ya da hatası, birden- 
.bire yerel bir savaşa yol açabilir ve bir dünya savaşına dönüşebilir. Atomik füzelerle yapılacak bir dünya savaşının talihsiz sonuçları Küba'ya da zarar verecektir. Bu nedenle barış için dünya çapında sürekli bir müca- 


` dele yürütülmeli, barışı korumalı, 


ancak bize saldıranları da pişman etmeliyiz." 

Che Guevara bir serüvenci miydi? Hayır! Che'yi elde silah serüven peşinde koşan birisi olarak göstermeye ya da algılamaya çalışanlar, örneğin bir gerçeği, Che'nin Küba'da sosyalist ekonominin temellerinin atılmasındaki çabasını unutuyorlar. 
Küba Merkez Bankası müdürü olarak Che hiç de bir serüvene benzemeyen yoğun bir çaba içindeydi. Bu görevi bırakarak Bolivya'ya gittiğinde de yeni bir alanda Latin Amerika devrimini gerçekleştirmek zorunda olduğuna inanıyor, Fidel Castro'ya şu satırları yazıyordu: 

"Yeni bir savaş alanına, senden esinlendiğim güveni, halkımın devrimci ruhunu; emperyalizme karşı nerede olursa olsun mücadele etmeye, benim bu en kutsal görevimi yürüttüğüme olan inancımı götürüyorum ve bu benim kararlılığımı arttırıyor...” 

Ama Che bir romantikti. Che Guevara ile uzun uzun konuşma fırsatı bulan ve o dönem Sovyetler Birliği Başbakanı olan Anas- 


Kızıl meydanda... 


а АИО РОЮ ОЕТ ШАШ ПЕТИР ЕВН 


tas Mikoyan onu şöyle değerlendiriyor: 

“Kuşkusuz Che bir romantik, . 
ama devrimci bir romantikti. Leninin sözlerini hatırlayalım. "hiç. 
söylemeye gerek yok, romantizm “olmadan yapamayız. Fazlası azmdan daha yararlıdır. Devrimci romantiklere, aynı düşünceyi paylaşmasak bile, daima sempati gösterdik Che'nin temel düşüncesi, mutluluğu ve en yüksek ideaile kendini devrime tümüyla adamış olmasıydı. 
Devrimci dürüstlük ve görevlerin derin duyusuna sahipti; dolayısıyla tehlikeler ve zorluklar ў, yalnızca daha fazla çekiyordu. 
Korkusuz bir adamdı. Yaşammı | fikirleri uğruna feda etmeye her zaman hazırdı... Che ile bir çok kez konuştum ve tartışımıalarımız. 
hiç de az olmadı. Sabırsız, özü sözü bir, mücadelede uzlaşmayan ve devrimci eylemin sihirli gücüne inanmış bir insandı. Birçoklarımız için biraz sabırlı davranma yeteneği veren -başarılar olduğu kadar yanlışları da kastediyorum- yaşam deneyidir; devrimci coşkuyu disipline eden ve savaştan yeniden saldırıya geçmek için gerekli gücü toplama fırsatı veren yaşam deneyidir. Che Guevara ve ben bu konuyu tekrar tekrar konuştuk. Birçok konuda anlaştık, bircok konuda da bütünüyle karşıt görüşler ileri sürdük... Ancak tartışmalarımız temel ilkelerde bir araya gelen insanların anlaşmazlığı idi." 


CHE'YE SAHİP 
ÇIKMAK İÇİN ONU 
ANLAMAK GEREKİR 


Guatemala'dan Küba'ya kadar içinde bulunduğu koşullar, ABD emperyalizmine ve CIA' 
nın kuklası diktatörlere karşı içinde yer aldığı mücadeleler, mücadelenin yalnızca tek biçiminin içinde bulunmuş olması, onu Latin Amerika ülkelerindeki mücadele hakkında iradeciliğe varan bir yargıya sürüklüyordu. Örnegin şunları söylüyordu: 


"Başlamak için otuzdan elli- ye kadar insan yeterlidir. Bu sayı ile Latin Amerika ülkelerinin hangisinde olursa olsun silahlı mücadeleyi başlatabilirsiniz." 

Bu yanlış sözlerin Che'nin yaşam deneyinin etkisiyle olduğu kadar Latin Amerika'da değişmekte olan bazı koşulların etkisi altında söylenmiş olduğu da unutulmamalıdır. d 

O günler, Uruguay Komünist Partisi Genel Sekreteri Rodney Arismendi'nin söylediği gibi yeni “yolların arandığı, belirli solcu 

görüşlerin ortaya çıkması kadar teorik tartışmaların da sürdürüldüğü ve Latin Amerika devriminin süreçlerine ilişkin statik kavramlarda ve bu devrimin ayırt. 
dici özelliklerinde bir kriz gi düğü" dönemdi. Che'yi izleme iddiasında olanlar bu gerçeklerin yanısıra onun, örneğin şu sözleri de söylediğini unutmamak zorundalar : 

"Hile ile de olsa, bir yerde hükümet, iktidara halkın oyu ile gelmişse ve anayasal meşruiyetini görünüşte de olsun koruyabiliyorsa, barışçı mücadele olanakları tiketilmediğinden gerilla direnmesi geliştirilemez." 


ere ını у - 
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Bir taşla birkaç Ки$: ЖЕШИНЕ 


'DE REKLAMLAR 


DENIZ ELVAN/ 
CANER FiDANER 


Türkçe Sözlük'te reklâm şöyle tanımlanıyor: "Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için söz, yazı veya resimle yapılan her türlü çaba". Bu tanımda eksik bir nokta var: Herhangi bir şeyin durup dururken reklâmı yapılınaz. Sürümü arttırılmak istenen şey, olsa olsa bir ticari mal, satılacak bir nesiedir. Reklâmların ilk amacı, ticari malları “halka tanıtmak, beğendirmek" gibi görünüyor. Aslında, böylelikle sürümün artmas, buna bağlı olarak da kârın yükselmesi amaçlanıyor. 
Gerçek amaç olan kâr artışı sağlandığında, bu artışın bir tek kaynağı oluyor. Bu kaynak, emekçilerin alınterinden kesilen artıkdeğer olabilir ancak. 
Reklâmlar sayesinde, emekçilere ücret adıyla ödenen para, tüketim yoluyla egemen anıfa geri dönüyor. Üretim araçlarını ellerinde tutanlar, üretilen malların daha çok satılması için reklâm sanayi adıyla yeni yöntemler geliştiriyorlar. 
Toplumumuzda son yıllarda en çok gelişen reklâmcılık dalı, televizyon reklâmcılığı oluyor. En etkili kitle iletişim aracı olan televizyon, belli zamanlarını satarak, paraa olanların toplumu istedikleri gibi etkilemelerine olanak tamyor. 

Reklâm sanayii ezilen anıflanın sırtına yeni yüklerin bindirilmesine yol açıyor. Reklâmcılıkta kullanılan kammad- de, filmler, teknik araç-gereç, üretime yönelik olmayan bir alanda kullanılmış oluyor. Ülkenin sanat yaşamında çok daha yaratıcı olabilecek oyuncular, reklâm filimlerinde oynayarak köreliyorlar, dar bir a sıkışıyorlar. Çok daha yararlı alanlarda kullanılabilecek dövizler bu alanda harcanıyor. Üstelik ,reklâmlaтш giderleri, malların fiyatlarına yansıyarak yine emekçilerin anırlı gelirlerinden kesilmiş oluyor. Kısacası, reklamların masrafıemekçilerin sırtına yükleni- yer. Bu, konunun birinci yöni 

Konunun ikinci yönü с̧ок açık: Reklâmlar, seyredenleri etkileyerek tüketimi arttırıyor. 
Daha çok mal satılıyor, daha çok kâr ediliyor. Burjuvaların görüşüyle, “ekonomiye canlılık o geliyor”. 
Ancak bu "canlılık", bütün topluma yansımıyor. Üretim araçlarını ellerinde tutanların kârları artarken, işçilerin, emekçilerin gelirleri aynı kalıyor. Daha çok satış amacı, bazan reklâmlardaki sözlere de doğrudan yanmyor. Bir mağazanın indirimli satışlarını duyanlar mağazaya doğru koşuyorlar, en öndeki yoluna çıkanlara kendisini durdurmamaтюп: söylüyor. Yine kuponlu bir gazetenin TIR kamyonu vereceğini duyanlar, gazete satıcısına saidırıyorlar, 


gazeteleri kapışıyorlar. Satış artıyor, kârlar yükseliyor. 
Televizyon reklâmlarının üzerinde 


durulmayan üçüncü bir yönüde reklamla topluma benimsetilmeye özendirilmeye çalışılan belirli bir yaşam felsefesidir. Burjuvazinin yaşama biçimini haklı göstermek, "'meşrulaştırmak", ezilen yığınları da böyle yaçamaya özendirebilmek için, televizyon reklâmları etkin bir araç oluyor. Onlarca kez seyredilen davranışlar herkese gittikçe daha doğal geliyor. Bundan öteye, bu davranışlara öyküni yor. Televizyon reklâm müzikleri dillere dolanıyor. Bu ortamda ezberleпеп tek Şey müzik olmuyor. Reklâmlarda burjuvazinin yarattığı düşsel kişilerin davrenışları da belleklerde yer ediyor. 


Televizyon reklâmlarmda kendine özgü, yeni bir dünya yaratılıyor. Gerçek dünyadaki bir çok varlık burada da yer alıyor: Kadınlar, erkekler, çocuklar, kırlar, kentler, ev eşyaları, işçiler, patronlar, bunların hepsi var. 
Ama reklümlardaki dünyada gerçek 


шешим ETAN PRERE ATA Yİ İZ, 


insan ilişkilerinin ancak bir kısmı gösteriliyor, sadece bazı kişilerin dünya görüşleri vurgulanıyor. Doğaya da gerçek yeri verilmiyor, düşsel, duygusal bir anlam kazandırılıyor. Örneğin bir kadın doğayı özlediği zaman kolonya kokluyor, böylece kendisini gerçek değil, sanal bir doğaya taşımış oluyor. 

Televizyon reklâmlarının dünyası, sürekli "değişen bir dünya". Her şey gittikçe daha iyi, daha rahat, daha kolay. Yalnız bu değişimden nasibini alabilmek için ufak bir koşul gerekli: Yeni mallardan satın alabilecek kadar paranız olacak. Şimdikinden daha fazla para harcayarak daha "çağdaş" ya da daha "modern" olabilirsiniz. Şarkı şöyle diyor: "Bu çağda taşıma suyu şişeyi, bir kaşık meyve tozuyla hallet herşeyi", Değiştirme önerisi, bazan esrarengiz bir kadının. ağzından "Traş bıçağınızı değiştirin" buyruğuna dönüşüyor. Bütün bu değişimler, alıcıların rahatına, kolaylığa yönelik gibi gösteriliyor. Bakkaldan ekmek alıp kızartmayın artık, çünkü “hazır kızarmış ekmek" çıktı. Belki daha fazla para vereceksiniz ama, kolaylık ve rahatlık satın almış olacaksulız, bisküvi fabrikam da sürümünü arttıracak. 

Reklamların dünyas değişiyor, ama bir tek yöne doğru: daha fazla tüketim, daha fazla kâr, Bu değişimin satın alanlar için gerekli olup olmadığı önemli değil. Önemli olan, o malı üretildiği araçlara sahip olanlar için gerekli, hatta zorunlu olması, 

Reklamlar, kitleler için aynı zamanda eksik bir bilgilenme kaynağı. Yeni bir sürü kavramla orada karşılaşıyoruz. Bir çoklarımızın anlamını bilmediği sözcükler kullanılarak malların değeri daha yüksek gösteriliyor. Buzdolabının "ema- ye", ayakkabının “poliüretanlı" olmamı gerektiği söyleniyor. Ancak bu niteliklerin malların fiyat farklarını haklı çıkartabilecek nitelikler olup olmadığı konusu ise açıkta kalıyor. 


İNSAN EMEĞİNE 
SAYGISIZLIK ARACI 


Televizyon reklâmlarında, doğa-insan ilişkileri ve insanlararası ilişkiler çarpıtılyor. Burjuvazi, her zaman yaptığı gibi, insan emeğini değersizleştiriyor, önemsizleştiri yor. Reklâmlara bakarsanız, yapılan işlerde, ya da verilen hizmetlerde çalışanların payı yoktur. Hammaddeyi iplik, ipliği çarşaf haline getirenler aslında işçilerdir. Ama bu çarşaflara ünlü adını kullanan bir şarkıcı hanım sahip çıkabilir, çarçafların "herşeyiyle"' kendisine sit olduğunu rahatça savunabilir. 
Böylelikle fiyatları artacaktır, çünkü. 

Reklâmlarda banka memurlarının tek işlevleri gülümsemek, müşteriye iyi davranmaktır. Ellerinden geldiğince çok çalışmak doğal görevleridir. Böylelikle kazançlı çıkanın aslında banka olduğu gizlenir. 

Bir süt reklamında, sütün doğadan geldiği söylenir. Filimde çalışan köylüler hiç yorulmamışlardır, neşelidirler, mutludurlar, İçtiğimiz sütte sanki hiç insan emeği yoktur. Ama bazı reklâm filimlerinde yorulan kişilerin de bulunduğnu yadsımamak gerek. Örneğin, bir filimde bir bayan, ertesi gün çok yorulacağını söyleyerek yapacağı işleri sayıyor. Sabah tenise, öğleden sonra berbere, akşama da bir davete gidecek. Böyle yorucu günlerde güvendiği şeyin deodorantı olduğunu öğreniyoruz. Demek ki bu genç hanım için en önemli sorun ter kokusuymuş. Eh, bu filmi seyreden bütün emekçiler hallerine şükretsinler, böyle bir sorunları olmadığı için! 

Reklamlar, burjuva ideolojisine uygun olarak bireysel çabaları körüklemek, yüceltmek için de kullanılıyor. En tipik örneğini bir banka reklamında görüyoruz, bu anlayışın. Bir ees, "Yaptığı: nız iş alkışlanıyorsa, başarılısınız" di- 


yor. Bu arada ekranda ara ile bir güzel-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TELEVİZYON REKLAMLARI, YALNIZCA SATIŞLARI ARTIR-MAKTAN BAŞKA SONUCU OL- 
MAYAN GÖRÜNTÜLER DEĞİL- 
DIR. TERSİNE BİR BÜTÜN 
OLARAK BURJUVAZİNİN HAL- 
KI ETKİLEME, YÖNLENDİRME YÖNTEMİDİR. 


TELEVİZYON (SAATLERİNİN PARAYLA SATILMASI ÖNLEN-MELİDİR. BÖYLECE, VERECEK PARASI OLANLARIN HALKIN BEYNİNİ YIKAMA "HAKLARI" ELLERİNDEN ALINMALIDIR. 


lik kraliçesinin, birinci olan sporcunun, kurdele kesen bir "büyük" kişinin alkışlandağını görüyoruz. Ortak çalışmak, birlikte bir ürün yaratmak, hep beraber uğraşarak bir şey ortaya çıkarmak hiç önemli değil. 


YARATILAN SAHTE UMUTLAR 


Reklâmların yalanlarla dolu dünyasında, kitlelere ekonomi dersleri de veriliyor. Türkiye'de bir sürü kuruluş var. 
Bunlar onuncu, yirminci, otuzuncu kuruluş yıllarında ekrana çıkıp Türkiye ekonomisine olan katkılarını anlatıyorlar, hizmetlerini sıralıyorlar. Bu kadar katkının, hizmetin arasında pahalılığın, işsizliğin neden hâlâ sürdüğüne insan şaşırıyor. 

Reklâmlarda pahalılıktan söz edilmiyor, ama ellerindeki parayı daha iyi kullanmaları için tüketiciye yol gösteriliyor. Örneğin, daha büyük kutu deterjanın adı "ekonomik boy". Ondan alırsanız daha çok mal almış olursunuz, ama ucuza gelir. 

Bir banka reklâmlarda şunu öğütlüyor: "Paranızı bize yatırın, dört yılda iki katına çıkan". Aslında hangi bankaya dört yıl vadeli para yatırsanız, iki katına çıkar, çünkü faiz oranları yasayla belirlenmiştir. Ama dört yıl içinde paranın alım değeri ne kadar düşer, onu reklâmlardan öğrenemezsiniz 

Yıllarca bekleyecek zamanınız yoksa da üzülmeyin. Reklâmlar size şans 


yollarını da gösteriyor. Örneğin Milli Piyango var. "Ya çıkarsa?" umuduyla bir 


bilet alıp reklâmlardaki gibi evlenmeyi düşleyebilirsiniz. Gazetelerden evler, otomobiller, çıkıyor. Belki ordan da birşeyler kazanabilirsiniz. Yalnız ufak bir şartı var, şanslı olacaksınız. Size degil de başkamna çıkarsa kabahat sizde, sizin talihsizliğinizdedir. Ama bir şeyl kimseye söylemiyorlar : Acaba bir gazete alan ya da bir şişe meyve suyu içenin kazanma бала yüzde ya da уш binde kaç? 


SINIFSAL İLİŞKİLER NE OLUYOR? 


Televizyon reklâmları, anıf farklılıklarının "'olmadığını"' ispatlamak görevini de üstleniyorlar, Örneğin, bir "Kararsız Kamm" reklâmında, banka memuresi komşusuna gittiği ev gezmesinde, "bizim banka" diyerek çalıştığı kuruma sahip çıkıyor. Bir çok ilimlerde, değişik toplumsal masflardan kişiler arasında hiç fark olmadığı vurgulanıyor. Örneğin kuyumcuyla genç müşterisi aynı bankada hesap açtırmış oluyorlar. Ya da işçi Пе onaücretini dağıtan kişi (patron?) paralarını aynı bankaya yatırıyorlar. Bu arada aal nokta gözden kaçıyor, kimin hesabında ne kadar para var? 

Reklâmların dünyasında ап değiştrmek de çok kolay. Bir reklâmda sonradan atölye açıp patron olan tornacı, emeğiyle çakıştığı günlerden bankasının kredisiyle kurtulduğunu söylüyor. Bir başka reklâmda, evine ucuz halılardan döşeten kişinin "kapısına milyoner yazabileceği"' vurgulanıyor. 

Bütün bu söylediklerimiz şunu gösteriyor: Televizyon reklâmları yalnızca firmalar arası yarışmayı yanatan, atışları arttırmaktan başka sonucu olmayan görüntüler değildir. Tersine bir bütün olarak burjuvazinin halkı etkileme, yönlendirme yöntemidir. Bir yandan emekçilerin gelirinden kesilen artık-değeri arttırmaya yönelirken, öte yandan düzeni haklı çıkarmaya uğraşmektadır.” 
Böylece istenilen tipte, bol bol para harcayan, düzeni benimsemiş, fırsatçı, üstün olmaya çalışan yeni bir insanı yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bu yönlendirme aracına karşı, etkilerini silmek için neler yapılıyor? Hemen hemen hiç bir şey. Belki, bazı mizah dergilerinde çıkan, reklâmları konu alan karikatürler gösterilebilir. Bunlarm da büyük çoğunluğu, reklâmın etkisini pekiştirmeye yaramaktadır. Reklâmlarda benimsetilmeye çalışılan yaşama biçimiyle en iyi mücadele, herhalde kendi davranışlarımızla çevremize yeni insan tipini tanıtmak, sağlıklı namus anlayışını göstermekle olacaktır. 

Bunun ötesinde talebimiz, televizyon saatlerinin parayla satılmasının önlenmesi olmalıdır. Böylece, verecek parası olanların halkın beynini yıkama "haklan" ellerinden alınmalıdır. ` 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о Ваг: üyelerin size müracaatı Uzerine, Türkiye Maden-İş Sendikasının Tüzügündeki, anti-demokratik maddelerin iptali için, Yargı yoluna gittiğini öğrendik. 
Bu konuda bilgi verir misiniz? 


m Türkiye Maden-İş Sendikamnın Tüzüğündeki anti-demokratik hükümlere dayanarak yapılan апіійетогабк uygulamalarm iptali için yargı yoluna gitmem konusunda uzun zamandır bana birçok müracaat yapılagelmekteydi. 
İçinde uzun süredir görev yaptığım Türkiye Maden İ Sendikasının, Türkiye'de öncüsü olduğu snıf ve kitle sendikacılığından koparak bugünkü duruma düşmesini ben de üzüntü ile takip ediyordum. 

Ne yazık ki, Türkiye Maden-İş Seni есеп gün daha da artan bir ü ettiğim ылі ve kitle sendikacılığından koparak, bugün tabanın söz ve karar sahibi olmadığı, üyelerinin, işlerinden olmak bakımmdan, işverenden çok sendika yöneticilerinden korktuğu bir sendika durumuna gelmiştir. 
Bu sendikada, yöneticilerle aynı görüşte olmıyan en iyi elemanlar, temsilcilikten alınmakta veya sendika üyeliğinden çıkartılmakta, hatta daha ileri gidilerek işten çıkartılmaları temin edilmektedir. 
Türkiye Maden-İş Sendikam, bugün İaşist sendikalara bile referandum kaybeder duruma düşürülmüştür. 

Sendikanın, sınıf ve kitle sendikacılığını uygulamadığı günlerde işçiler, ber türlü engeli aşarak Türkiye Maden-İş Sendikam üyesi olmayı başarmışlardır. 
Türkiye Maden-İş Sendikasına üye olabilmek için ölüler vermişlerdir. Yüzlerce, yüzlerce işçi, işkencelere uğramışlar, yine sendikalarından vazgeçmemişlerdir. 
Yine binlerce işçi, direnişler yapmışlar, işten atılmayı, her türlü çatışmayı göze almışlardır. Bütün bu fedakârlıklar, snıf ve kitle sendikacılığı yapan Türkiye Maden-İş Sendikamna üye olabilmek içindi. 

Bugün ise durum bambaşkadır. Bir çıkmaza sokulan Türkiye Maden-İş Sendikam üyeleri bir arayış içine girmişlerdir. Fakat her arayış, Tüzüğün antidemokratik hükümlerinin insafsızca uygulanmas yüzünden neticesiz kalmıştır. 

Üyeler, sendikalarının demokratikleşmesi için пе yaparlarsa, yapsınlar, her seferinde karşısında, antidemokratik uygulamaları, yüz kızartıcı bir duruma gelmiş olan yöneticileri bulmuşlardır.Uğraşlar bu şekilde boşa gittikçe, işçilerde sendika mefhumu kaybolmaya başlamış, yerini sendikayla özdeşleştirdikleri yöneticiler almıştır. Ve giderek umutsuzluk, üyelikten ayrılmaya, başka sendikalar kurmaya, başka çaresi yoksa faşist sendiki bile gitmeye yol açmıştır. Denize düşen yılana sarılır mieali. 

Türkiye Maden-İş Sendikasının devrimci bir geçınişi vardır. Bu akıntılı dönemin atlatılmasından sonra, sendikanın tekrar kendisini toplıyarak, sınıf ve kitle sendikacılığında ileri adımlar atacağı kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle Türkiye Maden-İş Sendikasının her şeye rağmen ayakta kalmam burjuvazinin de işine gelmemektedir. Bütün arzulanan, sendikanın bölüne bölüne, dağılıp gitmeві, böylece anıf ve kitle sendikacılığı konusunda yapılan mücadelelerin boş olduğunun zihinlere. (o vurgulanmamdır. 


Sendikal harekette, bu şekide açılacak yara, yıllar boyu işçi hareketine büyük bir köstek olacaktır. İşte bir yandan bugünkü yöneticilerin, ya biz, ya bizden sonra tufan şeklindeki tutumları; öbür yandan; da, tabandaki і" kisvesindeki Maocuların ve bazı maceraperestlerin ve burjuvazinin gayretleri, sendikanın bölünmesi ve giderek yok olmas için gerekli ortamı hazırlamaktadır. 

Gözler önünde, sakmılmadan apaçık şekilde oynanan bu oyunu sergilemek ve bozmak, sosyaliatlerin ve demokratların kaçınılmaz görevidir. 


Umutsuzluğa düşerek sendikadan ayтап veya başka sendikalara giderek kurtulacağmı sanan üyelere, bu tutumun bir çözüm yolu olmadığı aniatılmalıdır. Daha her şey bitmemiştir. Türkiye Maden-İş Sendikam kurtarılabilir ve bu en birinci görevdir. Çözüm yolu sendika içinde kalarak mücadele etmektir. Bu çözümün olanaklı olduğunu somut olarak üyelere 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Maden-İş tüzüğünün 
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Alp Selek: 


Maden-İş kurtarılabileceğini kanıtlamak 


acil görevdir 


Alp Selek uzun yıllar Maden-İş sendikam Hukuk Bürosu Başkanlığını yaptı. 
15-16 Haziran olayları nedeniyle açılan davada DİSK'i ve o mra tutuklanan işçilerin savunmalarını yürüttü. Daha sonra Maden-İş yöneticileri ile ihtilafa düştü ve sendikadan ayrıldı. 12 Mart'ta açılan TİP davamnın avukatlarındandı. 
1971 öncesi TİP GYK üyesi, 1975 de kurulan TİP kurucularından olup, halen 
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göstermek bugünün en acil görevlerinden biridir. 


Bugünkü yönetim, zorbalık ve antidemokratik uygulamalarını, Türkiye Maden-İş Sendikasının Tüzüğündeki antidemokratik hükümlere dayanarak yaptığına göre, ilk iş insafsızca kullandıkları bu silahı onların elinden almaktır. Yani sendikanın tüzüğünü demokratikleştirmek için savaş vermektir. Sendika Tüzüğü demokratikleştiği anda, tabana dayanmayan, kitle ve anıf sendikacılığını kendi çıkarları uğruna çiğniyen bu yönetimle, bu yönetimin sebep olduğu tabandaki sapık akımlarla, mücadele çok kolaylaşacaktır. Bu nedenlerle, sendika tüzüğünün demokratikleştirilmesi için yargı yoluna gidilmesi şart olmuştur. Ve bu yola da gidilmiştir. 


о Türkiye Maden-İş Sendikası Tüzügünün hangi hükümlerini antidemokratik olarak niteliyorsunuz. 


5 Bilhassa 12 Mart'tan sonraki kongrelerde daha da somut biçimde yapılan değişikliklerle bugünkü durumunu: alan, Türkiye Maden-İş Sendikas Tüzüğünde, bilinçli bir şekilde tabanın söz ve karar sahibi olmam önlenmiş; seçilmiş bulunan yönetim sendikadaki tüm iktidarı istediği ölçüde, antidemokratik bir şekilde elinde tutma olanağına kavuşmuştur. 

Türkiye Maden-İş Sendikasının Tü; ğü tüm olarak da, madde madde olarak da, antidemokratik hükümlerle donatılmıştır. Tüzük hükümlerini tatbik etmek suretiyle, Yönetim, tüm üyelerin oybirliği ile seçmek istediği kimsenin yönetime gelmesini bile önleyebilmek hakkına sahip olmuştur. 

Yine iptalini istediğimiz Tüzük hükümlerine göre, kısmen şubeye tekabül eden Bölge Temsilcilikleri, karmakarışık bir hale getirilmiştir. Bölge Temsilciliğinin de aşağı yuksrı bütün yetkileri elinden alınarak, umumiyetle ücretli bir memur olan Bölge Temsilcisine bu yetkiler verilmiştir. Bu kişinin sendika üyesi olması da şart değildir. Yani aylıklı bir memur, Şube yetkileri ile donatılarak sendikayı idare edecektir. Bu kişinin iş akti fesh edildiği anda, sendikayla herhangi bir bağı kalmıyacak, yerine bir başkası atanabilecektir. Özetlersek, sendikada, şube yoktur; Ücretli Bölge Temailcisi (memur) vardır. 

Üyeler Bölge Konseyine katılamamakta, Konsey toplantıs, kongre dışında seçilen temsilcilerle yapılmaktadır. 
Yine en geniş kapsamlı olan bu toplantınınyetkileri de kısıtlı tutulmuştur. Bölge Konseyi, yalnızca Bölge temsilcisi ile Denetim ve Onur Kurullarını seçebilmektedir. Tabanın en fazla temsil edildiği bu konseye, Bölge Yönetim Kurulunu ve Büyük Kongre Yönetim Kurulunu, Bölge Temsilcili Kurulu adı verilen 3'er kişilik Lokal Yürütme Kurulu üyelerinden teşekkül eden bir kurul seçmektedir. Bu kurula, Bölge Yönetim Kurulu ile Bölge Temsilcisi de katılmaktadır. 
Bölge temsilcisi olmadığı zaman, toplantıyı Bölge temsilcisinin tayin edeceği, aralarında sendika üyesi de olmayan memurların bulunacağı bir divan idare etmektedir. Bölge Temsilcisinin, Yönetim Kurulunun, hatta Lokal Yürütme Kurullarının tayinle gelmiş olmaları bu kurulда“ görev yapmalarına, yani Sendikanın Büyük Kongresina delege seçmelerine mani değildir. 

Tüzük, aday olabilmek için, delege olabilmek için bir çok antidemokratik kısıtlayıcı şart getirmiştir. 

Sendikanın yaptırdığı 3 günlük eğitime katıldığına dair sertifikam olmıyan üye, delegelik için aday olamamaktadır. 
3 günlük eğitlmin sendikal bilinçlenme- 
de esaslı bir ölçü olmaması bir yana, bu eğltime girebilmek de Merkez Yöneticilerinin takdirine ve keyfine bırakılmıştır. 
Ve Tüzüğün bu maddesi, eğitim imkanı- nın, ancak Sendika Genel Başkanlığına müracaat eden üyelerden (mamafuz olanlarla, sendikaya en az masraf getirenler) araandan, kimin katılacağını Genel Yürütme Kurulu'nun seçeceği hükmünü getirerek, bir çok üyeye, eğitim görmek ve neticede aday olmak hakkı tarunmamıştır. 

Tüzükteki, aday olabilmek için istenen bütün şartlar yerine getirilse bile, bu 


durum da adaylık hakkını kazanmaya yetmemektedir. Bütün şartları yerine getrebilme imkanını bulan üyenin aday olabilmesi Genel Yürütme Kurulunun kendizine onay vermesine bağlıdır. Sendikada üyeye çıkartılan zorluklar ve engeller, üye olmıyanlar için aranmasnıştır. 
Yine sendikada, Genel Yürütme Kurulu tarafmdan memur olarak çalıştırılan. 
lara da büyük imtiyazlar tanınmıştır. 
Neticede, aday olabilmede son söz, Genel Yürütme Kurulu'nundur. 


Bölge Temsilciliği seçimindeki durumu, son olarak yaşanan bir misalle açıklarsak görürüz ki, Bölge Konseyinin de aslında hiç bir yetkisi yoktur. 6 Ağustos 
1978 günü 4. Bölge Temsilciliği için yapılan, seçimlere bir göz m. 

Bu seçimler için 3 üye aday olmuştur, Adaylardan bir tanesi Adem Karabaş'tır. Bu kişi daha evvelki Konsey seçimlerinde de aday olmuş, fakat seçimleri kaybetmiştir. Seçimleri kazanan üye Bölge Temsilcisi olduktan kısa bir süre sonra Genel Yürütme Kurulu tarafından görevden alınmış, yerine seçimi kaybeden Adem Karabaş getirilmi, 

İkinci aday Osman Aslanbay'dır. 


1963 yılından beri, sendikanın üyesidir. 


Lokal Başkanlığından, Büyük Kongre delegeliğine kadar sendikada birçok görev yapmıştır. Bu aday aynı zamanda DİSK'in kuruluşunda, Türkiye Maden-İş Sendikası delegesi olarak ilk kuruluş toplantısına katılmıştır. Son olarak da, faşizmin еп azgın dönemine Seydişehir" de Sendikanın Lokalini ayakta tutan bir iki kişiden biridir. 

Üçüncü aday, Nusret Özel'de aynı durumdadır. Parsan İşyerinin büyük mücadelelerle Türkiye Maden-İş Sendikasına geçmesinde başrolü oynamıştır. Ve iki yıldır da bu işyerinde sendikanın Baştemsilcisidir. 

Yönetim, yalnızca Adem Karabaş'ın adaylığını onaylamış, diğer iki adayın, Osman Aslanbay ile Nuet Özel'in adaylıklarını (sertifikanız yok) diyerek onaylamamıştır. Ve meydanı da tek aday olarak Adem Karabaş'a bırakmış: 


tır. 600'ün üstünde Temsilcisi olan kon: seye, durumu protesto için 300 kadar temsilci gelmemiş, Divan başkanı Süleyman Üstün'ün ki kendisi işçi değildir. 
sendikada memurdur) "5 oy alsa da, tek aday seçilir" sözü üzerine gelenlerin ya rısı da, -ki bu söz tüzüğe göre doğrudurtoplantıyı terk etmişlerdir. Böylece kalan 140-150 kişiden 100 kadar oy alan Adem Karabaş da bu Bölgenin temsilcisi seçilmiştif. 

Görüldüğü gibi Konsey istediğini degil, ancak merkezin onayladığı adayı seçmek zorundadır. Bu bir seçim değil, seçim oyunu içinde tayindir. 

Diğer yandan, Kongreye katılacak tabii delege sayısı, seçimle gelecek delege sayısına yakın tutulan tüzükte, her şey emniyete alınmıştır. Genel Yürütme Kurulu'nun delege seçmek hakkı bulunmakta, hatta seçilen delegelerin delegeliklerini iptal bile edebilmekte- 

Özetlersek, Sendikanın tüzüğüindeki antidemokratik hükümlerin ve bunlarm birbirleri ile kurnazca düşünülmüş bir bütünlük içindeki bağlarının anlatılması, bir kitap tutacak kadar kapsamlıdır. 


О Sizce sendikanın bugünkü durumundan kurtarılması için- neler yapılmalıdır. 


эв Tüzüğün demokratikleştirilimesi için savaş vermek, etkili bir yol olmakla beraber, tek çözüm yolu değildir. Fakat çözümün ilk hedeflerinden biridir. Bu nedenlerle Tüzüğün demokratikleştirilmesi savaşı her şey göze alınarak (işten veya dikadan atılmalar) sonuna kadar ülmelidir. 

Tüzüğün demokratikleştirilmesi yanında, yönetimin her antidemokratik tutumuna karşı, sendika içinde yılınadan mücadele verilmelidir. 

Yönetimin antidemokratik tutumu- nun yarattığı ortamdan yararlanarak, sendikayı bölmeye yönelik her türlü sapik akımlarla ve burlarnı içyüzlerini de açığa çıkartarak, aynı şiddetle mücadele verilmelidir. 

Devrimci geleneği olan Türkiye Maden-İş Sendikasının üyelerinin, somutta en iyi çözüm yollarını bularak ve her türlü engeli aşarak, sendikayı tekrar eski niteliğine kavuşturacakları inancındayım. 


